
NEDERLANDSE GEVANGENEN IN LEVENSGEVAAR

genomen met negentig zeer zware politieke gevallen ... Toen had Engelhardt het
kaartsysteem door elkaar gegooid, acten verdonkeremaand, en op het moment
dat de Himmler-duivels met hun auto's wachtten en geen ontkomen mogelijk
was, ruim zestig Duitse misdadigers meegegeven " geen enkele politieke gevan-
gene ... 'Dit was de zwartste dag van mijn leven', verklaarde Engelhardt later.
'Zestig levens zijn zestig levens, of ze misdadigers toebehoren of niet. Maar ik
wilde onze schuld niet nog groter maken door politieke gevangenen prijs te
geven. Ik heb van twee kwaden het minst kwade gekozen. Alleen wie ooit voor
zo'n beslissing heeft gestaan, kan beseffen wat ik heb doorgemaakt.' '2

Het ingrijpen van de directeur droeg er toe bij dat het na de bevrijding
(Is april) in het tuchthuis rustig toeging; er werd uit de politieke gevan-
genen (er bevonden zich in het tuchthuis nog meer dan vijfhonderd
beroepsmisdadigers) een bestuurscomité gevormd met Veterman als
voorzitter - 'ik heb gehoord', schreef deze later, 'van de vreselijke tonelen
die zich elders hebben afgespeeld, waar men Wachtmeister van de vierde
verdieping te pletter had gesmeten, waar gevangenen waren vermoord,
waar gevangenen elkáár hadden vermoord"; slachtoffers waren dan, naar
wij aannemen, veelal diegenen die, met een zekere autoriteit belast,
jegens de overige gevangenen met extreme hardheid waren opgetreden.

In Siegburg wist de directeur de overdracht van de gevangenen aan de
Gestapo te rekken tot de Amerikanen (10 april) ter plaatse waren.

In Landsberg kwam, aldus later mr. C. van Rij (begin '41 gearresteerd
wegens zijn steun aan het 'eerste' Vrij Nederland),

'twee dagen voor onze bevrijding ... het bevel dat alle politieke gevangenen
neergeschoten zouden moeten worden. De directeur nam toen de vuurwapens
in. De dag daarop heeft de Kreisleiter van de NSDAP hem bevolen, ons over te
geven aan de Ss. Hij riep toen de bescherming van de Wehrmacht in, die deze
heeft verleend. Helaas zijn dergelijke bevelen in verschillende plaatsen uitge-
voerd."

Wij hebben van die laatstbedoelde plaatsen geen overzicht en kunnen
dus niet vermelden of er, afgezien van de groepen uit Hameln en
Sonnenburg, Nederlanders die in tuchthuizen in Duitsland opgesloten
zaten, onmiddellijk voor de bevrijding zijn doodgeschoten en, zo ja,

1 Volgens Oosterhuis, die niet naar Hameln was afgevoerd, waren het er twee-en-
zeventig. (getuige A. L. Oosterhuis, Enq., dl. IV c, p. 602) 2 E. N. Veterman: Keizers-
gracht 763. Een blauwboek (1946), p. 136. 3 A.v., p. 141. 'c. van Rij in 0 en V,
dl. I, p. 679.
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