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hoeveel. Duidelijk is dat het leven van velen slechts is gered door de
tijdige komst van de Amerikaanse legers.

Er zijn ook Nederlandse politieke gevangenen door de Russen bevrijd,
zo uit het in Saksen gelegen tuchthuis Waldheim o.m. drie van de
belangrijkste illegale werksters van de 'pilotenhulp'-groep 'Fiat Libertas':
Nel Lind, Joke Folmer en Henriëtte Roosenburg. Zij werden, aldus later
Nel Lind, 'net op tijd (skin and bones)' bevrijd: op 6 mei. 'Als gevangene',
schreef ze verder, 'heb je een naïef idee van de bevrijding: een nette
Rode Kruis-meneer die je celdeur opendoet met een stukje chocola. In
Waldheim waren het dronken Russen die de tuchthuisdeuren intrapten
en dachten dat ze in een bordeel waren aangeland.' 1 De terugtocht naar
Nederland van deze drie bevrijden zal in deel 12 ter sprake komen.

*

Het voorafgaande wijst er, dunkt ons, op dat men zich althans in een
aantal tuchthuizen niet heeft gehouden aan de instructie om, naast ande-
ren (zware gevallen, Joden en Zigeuners), de politieke gevangenen, als
zij niet konden worden afgevoerd, ter executie over te dragen aan de
'Polizei' (de Gestapo) of zelf dood te schieten. Daarbij was uiteraard van
belang dat de feitelijke beschikkingsmacht over deze gevangenen tot in
een zeer laat stadium niet bij de SS berustte. Wel was, zoals bleek, eind
september '44 vastgesteld dat diegenen die door Wehrmacht-rechtbanken
waren veroordeeld, aan de Sicherheitspolizei und SD (de Gestapo) zouden
worden overgedragen, maar die overdracht uit de sfeer van het Reichs-
justizministerium naar die van de nog gevaarlijker SS vond niet plaats.

Die SS evenwel had, in zijn eigen concentratiekampen, enkele hon-
derdduizenden gevangenen wel degelijk in handen. Hun lot is in de
allerlaatste fase van de Tweede Wereldoorlog in hoge mate bepaald door
de instructies die zijn uitgegaan van Himmler en van het Reichssicherheits-
hauptamt, t.W.van de chef van deze centrale, Kaltenbrunner, en van het
hoofd van de beruchte Abteilung IV (GegnerbekämpJung), Heinrich Mül-
Ier. Himmler, Kaltenbrunner en Müller mogen evenwel niet als een
eenheid worden gezien: Kaltenbrunner en Müller behoorden (mèt een
man als Eichmann, de organisator van de massamoord op de Joden) tot

I N. E. Lind: 'Rapport' (aug. I945), p. 8 (Enq., punt f, gestene. bijl. 300).
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