
NEDERLANDSE GEVANGENEN IN LEVENSGEVAAR

het laatst toe tot de fanatieksten onder Hitlers volgelingen - Himmler
daarentegen wilde zich van Hitler losmaken en in contact treden met de
Geallieerden: een van meet af aan riskant beleid, extra-riskant evenwel
in de laatste fase van de oorlog, want hij moest er toen rekening mee
houden dat enkele in het oog der fanatici bepaald verdachte beslissingen
die hij nam, het aan figuren als Kaltenbrunner en Müller (en via hen aan
Hitler) duidelijk zouden maken wat hij, de Reichsführer-SS, eigenlijk in
het schild voerde. Himmler heeft daarbij een zig-zag-koers gevaren en
aangezien de daaruit voortvloeiende instructies het lot van talrijke con-
centratiekamp-gevangenen hebben bepaald, dienen wij eerst aan zijn
algemene beleid aandacht te besteden.

Himmlers zig-zag-koers

In januari' 40 waren, zoals wij in deel z beschreven (in hoofdstuk 8: 'Het
tweede alarm'), door de noodlanding van een Duits militair vliegtuig bij
Mechelen belangrijke documenten betreffende het in voorbereiding
zijnde Duitse offensieftegen Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk
(' Fall Gelb') in Belgische handen gevallen en op de dag-zelf waarop die
noodlanding aan Hitler was bericht, had deze een nieuwe versie van de
algemene Duitse geheimhoudingsregels geformuleerd die er op neer-
kwam dat voortaan niemand in het overheids- en militaire apparaat méér
mocht weten dan voor de onmiddellijke uitoefening van de eigen,
persoonlijke taak nodig was. 'Uit de nieuwe regels vloeide voort', schre-
ven wij, 'dat, sterker nog dan tevoren, Hitler binnen zijn systeem van
Instanzenkrieg en totalitaire anarchie de enige werd die de hoofdlijnen
van het beleid kon overzien.' Wie niet tot zijn onmiddellijke omgeving
behoorde, wist niets van de Duitse militaire krachten af, wist niet welke
verliezen zij leden, wist niet wat de geschatte militaire krachten van
Duitslands tegenstanders waren en wist van begin '43 af niet of Duitsland
nog wegen en middelen kon vinden om zich, hoezeer ook in het
defensief gedrongen, te handhaven. Op al deze punten was een man als
Seyss-Inquart even onwetend als alle Nederlanders.

Ten aanzien van Himmler lag de zaak anders: hij werd door Hitler
volledig vertrouwd, was vaak in het Führerhauptquartier aanwezig, stond
daarmee in vaste verbinding, had via de leiding van de Waffen-SS inzicht
in de Wehrmacht als geheel en was bovendien in de zomer van '43 op
eigen verzoek met de taak belast, de nieuwe wapens: de V-wapens, in
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