HIMMLER WENST CONTACT MET HET WESTEN

Ungarnlager van Bergen-Belsen naar Zwitserland te laten reizen (later in
die maand arriveerde daar een eerste groep Hongaarse Joden uit Bergen-
Belsen); in oktober '44 zei hij in een eerste bespreking met de Zwitser
Musy dat hij een half miljoen Joden naar Zwitserland wilde laten
vertrekken en in het algemeen de Joden beter wilde behandelen (begin
november werden de vergassingen in Auschwitz-Birkenau gestaakt en
begin december kwam een tweede groep uit Bergen-Belsen vrijgelaten
Hongaarse Joden in Zwitserland aan); op 12 januari deed hij in een
tweede bespreking met Musy de toezegging dat hij voortaan elke week
twaalf- tot dertienhonderd Joden zou vrijlaten (vervolgens mochten eind
januari allen die een Latijns-Amerikaans paspoort bezaten, Bergen-Bel-
sen verlaten' en begin maart werden twaalfhonderd gevangenen uit
Theresienstadt in de gelegenheid gesteld, naar Zwitserland te gaan).

Musy had aan Himmler gezegd, bereid te zijn, ‘in der Welt auf den . . .
angebahnten politischen Wandel Deutschlands hinzuweisen’ — inderdaad, an-
ders dan bijvoorbeeld met de Rode Kruis-hulpacties ten behoeve van het
B-z-gebied het geval was, werd over de vrijlatingen uit Bergen-Belsen
en Theresienstadt niet gezwegen. Er verschenen berichten over in de
Amerikaanse pers; zij kwamen Kaltenbrunner onder ogen die van meet
af aan een tegenstander van Himmlers vrijlatingsacties was geweest.
Kaltenbrunner bracht de berichten onder Hitlers aandacht en deze liet,
vermoedelijk midden maart, de instructie verspreiden dat voortaan geen
enkele Jood meer mocht worden vrijgelaten.

Die instructie maakte het voor Himmler moeilijk, jegens de Gealli-
eerden zijn ‘betrouwbaarheid’ te bewijzen door middel van het vrijlaten
van Joden. Maar er was een andere mogelijkheid: het vrijlaten van
politicke gevangenen uit concentratiekampen. Dat lag minder gevoelig:
als het niet-Joden betrof, waren, zoals nog blijken zal, op het allerlaatst
ook Kaltenbrunner en Miiller wel bereid, bepaalde concessies te doen.

Himmler nu heeft voor die nieuwe vrijlatingsacties de Zweedse rege-
ring en het Zweedse Rode Kruis ingeschakeld, zulks via zijn massage-arts
Felix Kersten — een merkwaardige figuur, al in een eerder deel door ons
vermeld als een helper van velen maar ook als een fantast en opsteller
van valse documenten?; mede omdat na de bevrijding in ons land zoveel

' Een deel kwam Zwitserland binnen, een deel bleef in Zuid-Duitsland in detentie
maar werd daar, zoals in hoofdstuk 10 vermeld, redelijk goed verzorgd. 2 Wij
noemden Kersten o.m. in deel 4 waarin wij er aan het slot van de paragraaf ‘Reacties’
van hoofdstuk 18 (‘De Februaristaking’) op wezen dat Kersten na de bevrijding
beweerd heeft dat hij de aan Himmler opgedragen uitvoering van een uit de tijd van
die staking daterend besluit van Hitler om alle Nederlanders en een deel van de Belgen
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