
DUITSLAND STORT INEEN

wij terzijde - uit de bewaardgebleven stukken blijkt, dat hij zich moeite
gaf voor het vrijlaten, in juni '42, van twaalf Nederlandse officieren, zes
Franse mannen en drie Franse vrouwen', in maart '43 van elf Nederlan-
ders, drie Esten, vier Franse vrouwen, twee Belgen en drie Noren" en
begin februari '44, toen hij Himmler bij diens bezoek aan bezet Neder-
land vergezelde, van acht Nederlanders en nog van een negende, een
aannemer.' Of zijn pogingen in juni '42 en maart '43 succes hebben
gehad, is onbekend - de acht gevallen van februari '44 werden door
Naumann, de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, onderzocht en
deze berichtte Kersten een maand later, dat vier niet in de documentatie
van de SD voorkwamen en dat van de overige vier slechts één: dr. J. H.
van Roijen, die van spionage was verdacht, voor vrijlating in aanmerking
kwam omdat de SD eigener beweging al had vastgesteld dat er geen
grond was voor de gerezen verdenking. Intussen nemen wij aan dat
Kersten in enkele andere gevallen succes heeft gehad (dit staat, wat de
aannemer betreft, vast) - Rauter herinnerde zich in '47 dat Naumanns
voorganger Harster hem eens (in een treffend juiste formulering) had
gezegd: 'Da hat mir der Kersten u/ieder zwei Holländer beim Reichsfûhrer
herausmassiert.' 'Um Kersten', zei Rauter toen ook, 'ist viel gestritten worden.
Der SD u/ollte Kersten entfernen und die Umgebung van Himmler auch.' 4 Dat
laatste lukte niet.

Eind september '43 had Kersten zich in Stockholm gevestigd; zijn
vrouw (hij was in '37 in het huwelijk getreden) en zijn drie zoontjes
bleven voorlopig op Hartzwalde en daar bleven ook de kostbare schil-
derijen waarin hij een deel van zijn vermogen had belegd. Door dat
vertrek veranderde niets in zijn relatie met Himmler: eens in de twee
maanden vloog hij naar Duitsland om Himmler opnieuw te behandelen.

In Duitsland verschijnend, liep Kersten telkens een zeker risico: hij
moest er van uitgaan dat zijn tegenstanders in het hoge SS-milieu er niet
te goed voor waren om hem uit de weg te ruimen, als dat op een wijze

Hilfsschiffe im Hungeneinter 1944-1945' op (Doe 1-878, e-46) waarin hij beweerde dat
hij het was geweest die in december '44 via Himrnler bij Hitler zou hebben bereikt
dat Duitsland met het vertrek van de Rode Kruis-schepen accoord ging. Wij herin-
neren er aan dat, zoals uit hoofdstuk 13 bleek, Hitler dat accoord al eind oktober of
begin november had gegeven.
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