
KERSTEN EN DE ZWEDEN

kon die niet onmiddellijk bij Himmler verdenking zou wekken tegen
de initiatiefnemers. Hij kreeg terzake ook een waarschuwing van gezag-
hebbende kant: begin augustus '44 berichtte hem Walter Schellenberg,
de hem goed bekende chef van het Amt VI van het Reichssicherheitshaupt-
amt (het bureau dat de taak van de Abwehr had overgenomen), dat
Kaltenbrunner en Müller 'abermals' poogden, hem als een Britse spion af
te schilderen. 'Seit Ihrem Weggang nach Schweden und der Absicht, Ihre Frau
nacheueiehen, sind diese Kreise nur bestrebt, auch gegen den Willen des Reichs-
führers, Sie zu erledigen. Tragen Sie immer eine Schusswaffe bei sich ... Ihre
gesamten Bewegungen uierden ubenuacht, Ihre Telefongespräche abgehört.' 1

Kersten had inmiddels in Zweden (waarheen hij korte tijd na Schel-
lenbergs brief zijn gezin en zijn kunstschatten kon overbrengen) invloed-
rijke relaties gekregen: via Himmler had hij er toe bijgedragen, dat vier
Zweedse industriëlen die in Warschau wegens spionage ter dood waren
veroordeeld, en één aan wie levenslange tuchthuisstraf was opgelegd, in
vrijheid waren gesteld" - hij had bij deze actie persoonlijk kennis
gemaakt met de Zweedse minister van buitenlandse zaken, Chr. Günther.
Met deze sprak hij af, in de toekomst nauw samen te werken: dat was in
zijn belang omdat hij wist dat zijn relatie met Himmler bij velen onder
diegenen in Zweden die er van wisten, groot wantrouwen had gewekt
(op grond van de kunstschatten die hij bezat, werd hij mede als een
oorlogsprofiteur gezien) - de samenwerking was evenwel ook in Zwe-
dens belang omdat de Zweedse regering, beseffend dat Zweden in de
buurlanden Noorwegen en Denemarken niet bepaald bewonderd werd
om zijn neutrale houding en de daaruit voortvloeiende economische
steun aan Duitsland, er prijs op stelde, door humanitaire acties aan te
tonen dat die neutraliteit een 'positieve' betekenis kon hebben.

Wantrouwen jegens Kersten bestond in Stockholm o.m. bij de officiële
Nederlandse vertegenwoordigers: de Nederlandse gezant, mr. W. C.
graaf van Rechteren Limpurg, en de vertegenwoordiger van het Bureau
Inlichtingen, luitenant C. Knuist. Daarentegen werd Kersten geheel ver-
trouwd en als een belangrijke mogelijke helper gezien door van Rech-
terens voorganger, mr. J. E.H. baron van Nagell.' Deze was het die er

1 Brief,2 aug. 1944, van W. Schellenberg aan F. Kersten (Doe 1-878, b-IO). 2 Voor
die vrijlating had ook Schellenberg zich ingezet die er op uit was, de Duits-Zweedse
betrekkingen te verbeteren. 3 Van Nagell was in de lente van '41 door minister van
Kleffens gedwongen, ontslag te vragen. Van Kleffens was van mening geweest dat
van van Nagell weinig uitging; deze had bovendien tot verontwaardiging van een
groot deel van de Nederlandse kolonie in Zweden op Koninginnedag '40 (3 I augustus)
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