
DE HULPCOLONNES VAN HET ZWEEDSE RODE KRUIS

Ier (die inmiddels, zonder dat Kersten dat wist, twee transporten uit
Bergen-Belsen had goedgekeurd en aan Musy had gezegd dat hij een
half miljoen Joden zou vrijlaten) aan Kersten een aantal toezeggingen
die deze in een brief d.d. 21 december schriftelijk bevestigde: duizend
Nederlandse vrouwen, vijftig Noorse studenten en vijftig Deense poli-
tiemannen zouden uit de concentratiekampen en alle Noorse en Deense
vrouwen en kinderen uit hun internering worden vrijgelaten, wanneer
Zweden hen allen wilde opnemen; voor het transport zou de Zweedse
regering een kolonne van honderdvijftig autobussen naar Duitsland
mogen sturen. Wat de Joden betrof: 'Ich bat Sie', schreefKersten, '20000

[uden aus Theresienstadt [ür die Schweiz freizugeben. Sie aber sagten mir leider,
dass Sie das unter keinen Umständen tun konnten, u/ohl aber bereit u/ären, als
erstes 2-3 000 [uden zu einem Abtransport nach der Schu/eiz freizugeben. Falls
die Weltpresse es nicht als eine Schu/achc van Deutschland auslegen ioürde' (tegen)
publikatie van het feit van de vrijlating had Himmler geen bezwaar),
'u/ürden Sie darüber u/eiter in u/ohlu/illendem Sinne mit mir uerhandeln,' I

Tot het vrijlaten van Joden uit Theresienstadt, twaalf- tot dertienhon-
derd per week, verklaarde Himmler zich op 12 januari bereid jegens Musy
(twaalfhonderd verlieten Theresienstadt begin maart) - in diezelfde tijd
werd opnieuween groep uit Bergen-Belsen vrijgelaten. Inmiddels was
de Zweedse regering, door Kersten ingelicht omtrent de toezeggingen
die Himmler op 8 december had gedaan, bezig het transport van vrijge-
laten gevangenen naar Zweden te organiseren. Die taak werd aan het
Zweedse Rode Kruis opgedragen dat de leiding toevertrouwde aan een
neef van de koning, graaf Folke Bernadotte. Bernadotte zocht contact met
Himmler, Himmler die als Oberbefehlshaber van de Heeresgruppe Weichsel
zeer bezet was, vroeg Kaltenbrunner de aangelegenheid van de vrijlatin-
gen (van de Nederlandse vrouwen en de Joden repte hij daarbij niet) aan
Hitler voor te leggen, Hitler zei (aldus Schellenberg): 'In einem totalen
Krieg kann man mit einem so/chen Blodsinn nichts beginnen"; en toen Berna-
dotte vervolgens op 19 februari een eerste gesprek met Himmler voerde,
stelde deze zich op het standpunt dat de vrijlatingen niet konden door-
gaan. Schellenberg, bij het gesprek aanwezig, kon Himmler toen zo ver
krijgen dat hij goedkeurde dat de eventueel vrij te laten Denen en Noren
voorlopig bijeengebracht zouden worden in een apart gedeelte van het
concentratiekamp Neuengamme. Afgesproken werd verder dat het
hoofdkwartier van de Zweedse hulpactie niet ver van Hamburg zou

I Brief, 21 dec. 1944, van F. Kersten aan Himmler (Doe 1-878, b-I3). 2 W. Schel-
lenberg: Memoiren, p. 353.
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