DUITSLAND STORT INEEN

Voor zijn laatste bezoek aan Himmler verliet Kersten Stockholm per
vliegtuig op 19 april (het Rode Leger had inmiddels zijn grote offensief
over de Weichsel ingezet), in gezelschap niet van Storch maar van een
andere afgevaardigde van het World Jewish Congress, Norbert Masur.
Kersten had op zijn riskante tocht (riskant door het oorlogsgeweld én
door de gevaren die hij liep van de zijde der fanatici) weer verschillende
lijsten met namen en ‘kampadressen’ van gevangenen bij zich, ook een
lijst met gegevens over een-en-tachtig Nederlanders (vijf-en-dertig
vrouwen die in Ravensbriick, een-en-veertig Joden die in Bergen-Belsen
en vijf die in Theresienstadt opgesloten zaten) die hem na lang aarzelen
door Knulst was toegezonden.’

hij met deze nog contact heeft gehad, is ons onbekend — in elk geval is van op ten
Noorts plan niets terechtgekomen en vervloog Himmlers hoop om langs deze weg
contact met Londen te krijgen, in rook.

Tot een nieuwe poging van Himmlers kant kwam het begin april *45. Daarbij waren
vier Nederlandse Waffen-SS’ers betrokken: H. E. Boerma, G. Meelker, A.F. H. Rom-
bouts en J.H. W. ter Mors. Boerma, aanvankelijk provinciaal directeur van de Win-
terhulp Nederland in Drente, was een vooraanstaande Nederlandse SS’er geworden
en was eind ‘43 samen met Meelker naar het Oostelijk front gezonden. Als Waffen-
8S’ers vochten zij daar tot augustus '44. Nadien werden zij naar de SS-Junkersclule
te Bad Télz (Zuid-Beieren) gezonden om er de officiersopleiding te volgen. Zij en
andere Nederlandse Waffen-SS’ers die er in opleiding waren, meenden, gehoord de
berichten uit bezet gebied, dat er in Nederland een nieuwe leiding moest komen, te
vormen uit voormannen van de illegaliteit en van de (door hen als even idealistisch
beschouwde) SS. Boerma sprak hierover met Himmler toen hij deze eind januari in
zijn hoofdkwartier kon bezoeken. Naar Bad Tblz teruggekeerd, legde hij daar zijn
denkbeelden voor aan twee andere Nederlandse Waffen-8S’ers: Rombouts die door
de Reichsjugendfiihrung naar Bad T6lz was gestuurd om er het kader uit te zoeken voor
de eenheid welke gevormd zou worden uit de jongeren die zich in de evacuatiekam-
pen van NSB’ers mét andere ‘foute’ elementen voor de Waffen-SS hadden opgegeven,
en ter Mors die als leraar-tactiek aan de Junkersciiule was verbonden. Zij werden het
er over eens dat niet alleen die nieuwe Nederlandse leiding maar ook een accoord
tussen Duitsland en de Geallieerden wenselijk was. Een memorandum terzake stuur-
den zij aan het Fiilirerhauptquartier toe, met afschrift aan Himmler. Uit het Fiifirer-
hauptquartier hoorden zij niets — wél werden zij door de chef van het SS-Hauptamt,
Berger, eind maart naar Berlijn geroepen. Zij spraken daar met Berger en Schellenberg,
Boerma en Meelker begin april opnieuw met Himmler die hen, aldus Meelker in 49,
‘te kennen gaf dat de Fiilirer waanzinnig was.” (BG-Leeuwarden, recherche: p.v. G.
Meelker (30 juni 1949), p. s (Doc I-1109, a-4)) De tocht van Boerma en Meelker naar
bezet Nederland kon toen niet doorgaan als gevolg van het Geallicerde offensief in
noordelijke richting (beiden bleven in Himmlers onmiddellijke omgeving), maar
Rombouts en ter Mors kregen brieven mee die zij in Zwitserland aan Geallieerde
instanties moesten overhandigen. Zij kwamen evenwel Zwitserland niet binnen.

' Het geringe aantal namen en ‘kampadressen’ toont opnieuw aan dat de Nederlandsc
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