
HIMMLER WIL CONTACT MET EISENHOWER

In de nacht van de rode op de zoste sprak Kersten in Hartzwalde met
Schellenberg die in de ochtend van de zoste tegen Masur zei dat hij diens
pogingen, zoveel mogelijk Joden vrij te krijgen, zou ondersteunen. In
de nacht van de zoste op de z t ste verscheen Himmler (die in de Fuhrer-
bunker onder de Reichsleanelei had deelgenomen aan de viering van
Hitlers zes-en-vijftigste verjaardag), door Schellen berg vergezeld. Alle
door Kersten meegebrachte lijsten werden door Himmler (deze maakte,
aldus Masur, 'een gesoigneerde indruk, was kalm en beheerst") goedge-
keurd. Himrnler zei verder dat de overdracht van de concentratiekampen
aan de Geallieerden, waartoe hij eerst instructie had gegeven, niet kon
doorgaan - behalve wat in Buchenwald was gebeurd, waren nu ook in
het pas-bevrijde Bergen-Belsen foto's gemaakt waarmee, aldus Hirnmler,
Greuelpropaganda werd bedreven. Hij deelde evenwel aan Masur mee dat
het Zweedse Rode Kruis duizend Joodse vrouwen uit Ravensbrück kon
ophalen (ze zouden, gezien Hitlers bevel dat geen Jood Duitsland mocht
verlaten, voor Poolse vrouwen worden uitgegeven) en dat het Interna-
tionale Rode Kruis voortaan aan alle Joden in de kampen pakketten zou
kunnen toezenden, 'wat het ophouden van gedwongen evacuaties en het
overdragen van de concentratiekampen aan de Geallieerden betreft, zal
ik', zei Himmler nog, 'mijn best doen'2 - hij verzweeg daarbij zijn bevel
d.d. 14 april: 'Kein Hifiling dar! /ebendig in die Hande des Feindes fallen.'

In een gesprek dat Himmler in Masurs afwezigheid met Kersten
voerde, kwam de aap uit de mouw. Himmler stelde twee vragen. Eerste
vraag: 'Haben Sie Verbindung zu Genera/ Eisenhower?' Kersten zei neen.

instanties te Londen verzuimd hadden, de gegevens waarover zij beschikten, aan de
Nederlandse diensten in Zweden te doen toekomen. De gezant, graaf van Rechteren,
en Knulst stonden, gelijk reeds vermeld, zeer wantrouwend tegenover Kersten. 'Het
feit dat hij lijfarts was van Himmler, deed ons', verklaarde van Rechteren aan de
Enquêtecommissie, 'voorzichtig zijn.' (getuige W. C. van Rechteren Limpurg, Enq., dl.
VI c, p. 559) Knulst zond Kersten pas de gememoreerde lijst toe na het derde of vierde
gesprek dat hij met hem had gehad.

WU vermelden in dit verband dat de Nederlandse regering eind maart wist dat van
Zweden uit met autobussen o.m. Noren uit de concentratiekampen werden opgehaald;
het departement van sociale zaken had toen bereikt dat de Noorse repatriëringsdienst
vijftien autobussen (bussen van het Zweedse Rode Kruis) ter beschikking zou stellen
om, zodra dat mogelijk was, Nederlanders uit Bergen-Belsen op te halen. Hieromtrent
werden de Nederlandse instanties in Stockholm begin april ingelicht. Van de tocht
naar Bergen-Belsen kwam niets terecht.

, Nederlandse versie van N. Masur: Enjnde ta/ar med Himmler ('Een Jood spreekt met
Himrnler', in '45 in Stockholm verschenen), p. 4 (Doc 1-878, e-a). 2 A.v., p. 8.
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