DUITSLAND STORT INEEN

Tweede vraag: ‘Wissen Sie eine geeignete Personlichkeit, mit der iiber die
sofortige Einstellung der Kampfhandlungen mit den Anglo-Amerikanern verhan-
delt werden konnte? Wir Deutschen sind bereit, den Kampf gegen die Russen
Sfortzusetzen, wenn die Anglo-Amerikaner mit uns einen Waffenstillstand
eingehen.’ Kersten zei dat hij die vraag aan de Zweedse regering zou
overbrengen en deed dat, nadat hij met Masur in Stockholm was terug-
gekeerd, in een brief aan minister Giinther d.d. 24 april.!

Diezelfde dag sprak Himmler met Bernadotte. Hij had deze op de
21ste, na zijn gesprek met Kersten en Masur, verlof gegeven, alle vrou-
welijke gevangenen uit Ravensbriick te laten ophalen (ca. zevenduizend,
onder wie enkele honderden Nederlandse gevangenen, konden toen
binnen enkele dagen in de Zweedse autobussen successievelijk Ravens-
briick verlaten op weg naar Zweden) — nu, op de 24ste, legde hij in
aanwezigheid van Schellenberg ook jegens Bernadotte zijn kaarten op
tafel. Schellenberg noteerde Himmlers woorden:

‘Wir Deutsche wmiissen uns durch die Westmdchte fiir besiegt erkldren, und ich bitte Sie,
dies General Eisenhower durch die schwedische Regierung iibermitteln zu lassen, so dass
weiteres Blutvergiessen erspart bletben mage. Jedoch den Russen gegeniiber zu kapitulieren
ist fiir uns Deutsche unmoglich, und ganz besonders fiir mich. Gegen diese werden wir
weiterkdampfen, bis die Front der Westmdchte die deutsche Front ersetzt.’?

Bernadotte bracht Himmlers mededeling telegrafisch aan de Zweedse
regering over. Deze gaf haar aan de Engelse regering door. Uiteraard werd
Himmlers aanbod afgewezen. Erger nog voor deze: aan aanbod én
weigering werd, gelijk eerder vermeld, op 28 april door de Geallicerden
de grootst mogelijke publiciteit gegeven, waarna Hitler Himmler uit al
zijn functies onthief en bevel gaf, hem te arresteren.

Zoals wij eerder vermeldden, liet Himmler in februari het aanbod van
de Zweedse regering, behulpzaam te zijn bij het transport van vrijgelaten
gevangenen, door Kaltenbrunner aan Hitler voorleggen, waarop deze
volgens Schellenberg gereageerd zou hebben met de woorden: ‘In einem
totalen Krieg kann man mit einem solchen Blodsinn nichts beginnen.” Himmler
zag in die woorden geen verbod om op de ingeslagen weg voort te gaan
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