
HULPACTIE VAN HET INTERNATIONALE RODE KRUIS

en ook Kaltenbrunner deed dat niet: hij, de chef van het Reichssicherheits-
hauptamt dat in politiek opzicht leiding gaf aan de concentratiekampen,
ging beseffen dat het zin had (misschien voor hem persoonlijk, misschien
voor Duitsland in het algemeen) wanneer hij zich wat schappelijker
opstelde jegens de pogingen van het Internationale Rode Kruis om het
lot van de gevangenen in de concentratiekampen te verzachten. Veel van
wat het Internationale Rode Kruis in de winter van '44-'45 van Genève
uit had trachten te bereiken, had geen effect gehad door de chaos op het
gebied van het Duitse goederenvervoer per trein, maar in maart stond de
Geneefse organisatie er in zoverre iets beter voor dat zij van de Franse
regering de beschikking had gekregen over honderd vrachtauto's en van
de Amerikaanse War Refugee Board over de nodige benzine. Er lagen op
dat moment in Zwitserland grote hoeveelheden voor Franse en Belgische
gevangenen bestemde pakketten - welnu, eind februari of begin maart
keurden de Duitse autoriteiten (in feite: het Reichssicherheitshauptamtï
goed dat de vrachtauto's welke die pakketten zouden gaan distribueren,
in Duitsland gereden zouden worden door Canadese chauffeurs, d.w.z.
door Canadese krijgsgevangenen. Vertrouwend dat het Reichssicherheits-
hauptamt tot meer concessies bereid zou zijn, begaf de voorzitter van het
Internationale Rode Kruis, de Zwitser Carl J. Burckhardt, zich, o.m. op
aansporing van zijn landgenoot Musy, naar Berlijn waar hij op 12 maart
in beginsel het volgende accoord trof met Kaltenbrunner: aan de ene
kant zou het Internationale Rode Kruis bevorderen dat in bevrijd Frank-
rijk de vervolging van alle 'foute' elementen zou worden gestaakt,
speciaalook die van bewoners van Elzas-Lotharingen die in de jaren
'40-'44 de Duitse nationaliteit hadden aangenomen (Burckhardt moet
wel beseft hebben dat hij terzake bij de Franse regering niets zou
bereiken), aan de andere kant zou het Internationale Rode Kruis op grote
schaal levensmiddelenpakketten naar de concentratiekampen mogen
brengen, het zou naar elk kamp een gedelegeerde mogen zenden die daar
tot het einde der vijandelijkheden aanwezig zou zijn, voor de uitwisse-
ling van Franse en Belgische gevangenen met in Frankrijk geïnterneerde
Duitsers zou een regeling worden getroffen en in afwachting daarvan
zou het Internationale Rode Kruis uit alle kampen ouden van dagen,
vrouwen en kinderen mogen ophalen, evenals Joden, speciaal diegenen
die in Theresienstadt zaten opgesloten.

Dit was, gelijk gezegd, een beginselaccoord. Uitwerking en toepassing
er van stieten op tal van hindernissen. Voor het Internationale Rode Kruis
waren in heel Gross-Deutschland maar veertig gedelegeerden werkzaam
- het viel hun al moeilijk, toezicht uit te oefenen op de gang van zaken
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