
BEVRIJDING UIT MAUTHAUSEN

plaatsnemen in de autobussen van het Rode Kruis - de mannen vertrok-
ken in twee transporten: op 24 resp. op 27 april.

De Nederlandse vrouwen die aldus werden bevrijd, waren Nacht-und-
Nebel-gevangenen die begin maart uit Ravensbrück als deel van een groot
transport naar Mauthausen waren overgebracht. Zeven-en-dertig waren
in Mauthausen aangekomen, drie waren er overleden. 'En toen zijn zij',
schreef Anne Berendsen, een van de bevrijden, na aankomst in Zwitser-
land,

'plotseling gekomen om ons te halen. Ja, zij zijn gekomen en hebben ons gehaald.
Grote witte autobussen van het Internationale Rode Kruis, met Canadezen en
Zwitsers. Och, ze waren zo lief voor ons, ze verzorgden ons, ze tilden OilS in en
uit de auto's die wat hoog waren, en hielpen ons met alles, ze waren zo vriendelijk
en zo lief. En wij, die dat niet meer gewend waren, huilden haast aan één stuk
door."

*

Wat gebeurde met de Joden in het als concentratiekamp fungerend stadje
Theresienstadt?

Van de ca. dertigduizend die er zich in september '44 bevonden (onder
hen bijna vijfduizend uit Nederland), waren in die maand en in oktober
ca. negentienduizend (onder wie ruim drieduizend uit Nederland) naar
Auschwitz-Birkenau doorgezonden. Van de resterende elfduizend was
een gedeelte in de laatste oorlogswinter bezweken en hadden begin maart
ca. twaalfhonderd naar Zwitserland mogen reizen, anderzijds waren
groepen Joden uit andere kampen Theresienstadt binnengevoerd. Mid-
den april zaten in het stadje, waar vlektyphus was gaan heersen, naar
schatting zeventienduizend Joden opgesloten. Kaltenbrunner had op 12

maart tegen Burckhardt gezegd dat deze (in beginsell) speciaal de Joden
uit Theresienstadt mocht laten ophalen - later in die maand deelde
Heinrich MUller aan een gedelegeerde van het Internationale Rode Kruis
mee dat, zoals al in juni '44 het geval was geweest, een Rode Kruis-
delegatie een bezoek mocht brengen aan Theresienstadt "um', zei MUller,
'der Lügenpropaganda des Feindes ein Ende zu machen. '2 Evenals voor het

, Anne Berendsen: Vrouwenkamp Ravensbriide, p. 177. 2 Aangehaald in H. G. Adler:
Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz riner ZlI/angsgenuinscha.ft (1957), p. 202.
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