
DU ITS LAND STORT INEEN

zend uitgezonderd, niet alleen uit Joden: het waren voor ongeveer de
helft gevangenen, Joden èn niet-Joden, uit het aan het oorspronkelijke
kamp toegevoegde Kleine Lager waarin nog begin april gevangenen uit
tal van Aussenkommandos waren binnengebracht', voor de andere helft
gevangenen, allen niet-Joden, uit het oorspronkelijke kamp. Ook in het
Kleine Lager waren de gevangenen die de SS wilde afvoeren, met hulp
van de kamppolitie (en de eveneens uit gevangenen bestaande kamp-
brandweer) bijeengedreven: 'een zeer beschamend schouwspel, een
weerzinwekkend werk!', schrijft van Looi (de Nederlanders die tot de
kamppolitie en de kampbrandweer behoorden, weigerden er aan mee te
doen).

'In lange rijen strompelden de veroordeelden naar de appèlplaats, gezonden en
zieken en halfdoden, allen uitgehongerd. In niet veel meer dan lompen gekleed,
met de doodsangst in de ogen. Velen probeerden door de afsluitende linies heen
te breken en daar waar geen Duitse gevangenenpolitie stond, lukte dat ook wel.
Maar waar Duitsers stonden, werden zij meedogenloos teruggedreven."

In totaal werden uit Buchenwald acht-en-twintigduizend gevangenen
geëvacueerd, de grootste groep (bijna tienduizend gevangenen) naar
Dachau in twee treinen die respectievelijk op 8 en 9 april Buchenwald
verlieten.

Heeft de gevangenen-hiërarchie in het oorspronkelijke kamp gehoopt
dat zij voldoende tijd zou winnen als zij medewerking verleende bij het
bijeendrijven van de Joden in bet oorspronkelijke kamp en van een groot
deel van de gevangenen in het Kleine Lager? Die hoop ging niet in
vervulling.

In bet oorspronkelijke kamp kon men één kleine groep redden:
zes-en-veertig gevangenen, onder hen enkele Nederlanders, die persoon
voor persoon werden opgeroepen, zich bij de poort aan te melden en
die, daar was men zeker van (de meesten hadden moeten werken in de
afdeling van het Revier waar medische proeven op gevangenen waren
genomen), geëxecuteerd zouden worden - vijf-en-veertig doken onder

I Daaronder ook een groep van ca. vijftienhonderd gevangenen uit het Aussenkom-
mando Ohrdruf: S III (de bouw van een nieuw hoofdkwartier voor Hitler). S III
was op 3 aprilontruimd; de vijftienhonderd waren de overlevenden van vierduizend
die, met slechts één nacht rust, drie etmalen lang te voet naar Buchenwald waren
voortgedreven. 2 L. J. van Looi in G. van den Bergh en L. J. van Looi: Tweemaal
Buchenioald, p. 61.
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