
EVACUATIES UIT BUCHENWALD

die welke op 8 april was weggereden, zelfs twintig. Van de acht-en-
veertighonderd gevangenen die in de trein van de çde opgesloten waren,
bleef bijna niemand in leven, van de acht-en-veertighonderd gevange-
nen in de trein van de 8ste bezweken onderweg zes-en-dertighonderd
en van de twaalfhonderd die nog in leven waren, stierven velen kort na
aankomst.

Overeenkomstige aantallen slachtoffers vielen in de groepen die te
voet werden voortgedreven. Een groep van vier-en-twintighonderd
Joodse gedeporteerden die op 7 april het Kleine Lager van Buchenwald
verliet ('direct buiten het Lager werden er al honderd man die uitvielen,
doodgeschoten"); werd eerst te voet naar Flossenbürg en vervolgens op
19 april (inmiddels was Himmlers laatste bevelontvangen: 'Kein Häfiling
dar] lebendig in die Hände des Feindes fallen') vandaar naar Dachau voortge-
dreven. 'Schieten, schieten, schieten', schreef na de bevrijding een over-
levende die elke dag had geconstateerd dat er talloze slachtoffers vielen-

'Tijdens de rust op een nat grasveld vinden wij twee van onze kameraden terug.
Waar is de derde? Lang meegesleept, zeggen zij, eindelijk laten vallen. Daarna:
nekschot. Tegen de middag gaan we weer op mars. Het begint te motregenen en
te waaien. Daarna storm met plasregen. Geen rust meer. Drijfnat marcheren wij
voort ... Grote vrachtwagens met materiaal en vluchtende SS rijden ons achterop
... Wij lopen nu verder automatisch, met knikkende knieën en doezelhoofden.
Verkleumd en drijfnat. De hele nacht geen rust. Een paar uur voor zonsopgang
wordt het droog. Koude, harde wind .

. .. Een onzer vrienden gaat steeds meer waggelen en laat zich vallen. Wij
sjorren hem omhoog en slepen hem ongeveer een uur voort. Wij komen daardoor
op een gevaarlijke plaats, namelijk aan de staart van de colonne. Wij dragen hem
een vijftig meter en zijn dan uitgeput. Dus laten vallen. Dat is echter in de
bewoonde wereld verboden. Wij worden gelast hem verder te dragen, anders
gaan wij er alle vier aan ... De discussie duurt ... zo lang dat een handwagen,
door gevangenen voortgeduwd en beladen met rugzakken van de SS, ons inhaalt.
Dat is een kans. Wij mogen onze kameraad er op leggen. Hij slaapt onmiddellijk
in. En wij duwen. Ontzettend! Af en toe een por in de rug met een geweerloop.
Oppassen! Niet vallen, anders ben je dood. De SS-lieden smoezen alover ons,
dus weer een schepje er bovenop .

. .. Even buiten het dorp wordt onze kameraad bij één been van de wagen
gesleurd en doodgeschoten. Het was een gave kerel van twee-en-twintig jaar,
die met een rust van een kwartiertje heel wat opgeknapt zou zijn."
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