
SACHSENHAUSEN

strozakken tot muren rondom de ziekenbarakken. Elke minuut konden de vlam-
men verwacht worden. We werkten als gekken. De zon ging op: nog geen
vlammen. Toen kon ik niet meer. Ik nam een Kapo-deken, rolde me er in en
bleef in bed. Temperatuur 40."

In de middag van de zz ste bleek dat de laatste SS' ers verdwenen waren.
Enkele uren later verschenen zes Russische militairen en wie van de
gevangenen zich nog kon bewegen, ging hun tegemoet, sommigen
hinkend op krukken, anderen kruipend op handen en voeten - Sachsen-
hausen was bevrijd.

*

De zes-en-dertigduizend gevangenen die het kamp hadden verlaten,
werden voortgedreven in de richting van Schwerin en Lübeck. De eerste
groepen hadden brood en vlees in blik meegekregen, voor de latere was
er niets meer. Het werd een moordende tocht over wegen waarover ook
delen van het Duitse leger en tienduizenden Duitse burgers in verwarring
voor de Russen uit vluchtten. Waar de stoeten der gevangenen gepasseerd
waren, lagen de lijken van achterblijvers die een nekschot hadden ge-
kregen. 'Ze liggen er', schreef de Nève,

'in lange rijen - in de sloten en greppels, tussen de boomstammen der bossen.
Ze liggen er onbedekt onder de hemel met zwermen van krassende kraaien die
over hen heen zweven ... Lijken, lijken, zover het oog reikt, zolang het licht ze
ons nog zien laat."

'Na vijf dagen marcheren, soms door regen en hagel, dan weer met
brandende zon door stof, modder en vuil, waren wij', aldus een andere
van de negenhonderd Nederlanders, 'een spookstoet geworden. Grauw,
vuil en mager als nooit wankelden wij over de weg, steeds langzamer,
steeds apathischer." Te eten was er weinig (soms een paar aardappels,
gekookt of rauw, soms een stuk vlees, uit het kadaver van een paard
gesneden), drinken kon men vaak slechts uit plassen regenwater. Werd
's nachts rustgehouden, dan kwam kannibalisme voor.
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