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Na vijf dagen marcheren werden de gevangenen die nog in leven
waren, niet veel meer dan omstreeks twintigduizend, nog ver voor
Schwerin, n1. bij Below (zie kaart XVI op pag. 1219), bijeengedreven in
een groot bos. Er werden vuren ontstoken, sommigen bouwden er
primitieve hutten. De Nève, die zich in Sachsenhausen in de groep der
Fransen had ingevoegd, trof er de socialistische leider Koos Vorrink aan,
'nog slechts een schaduw van de sterke, vrolijke kerel met wie ik enkele
dagen vóór ons vertrek van Sachsenhausen gesproken had' ('hij durfde
niet meer te geloven dat hij het er levend af zou brengen') en ir.
J. A. Ringers, 'verzwakt en lijdend, doch met dezelfde blije moed in zich
die hij altijd in het kamp had getoond.' 1 Een rust van drie dagen werd
de gevangenen gegund. De eerste dag (sommigen aten gras en bladeren)
werd geen voedsel uitgereikt. In de nacht vielen schoten: gevangenen die
op kannibalisme waren betrapt, werden door SS'ers neergeknald. De
tweede dag bleek dat vrachtauto's van het Internationale Rode Kruis die
krachtens de afspraken die de Zwitser Burckhardt in maart met Kalten-
brunner had gemaakt, beladen met pakketten naar Sachsenhausen onder-
weg waren gegaan, de weggevoerden in het bos bij Below hadden
gelócaliseerd. Door groep na groep konden Amerikaanse Rode Kruis-
pakketten (elke gevangene kreeg ongeveer een derde van een pakket)
worden opgehaald. Tegelijkertijd sommeerden de gedelegeerden van het
Rode Kruis die zich bij de vrachtautocolonne bevonden, de Lagerkom-
mandant van Sachsenhausen dat hij het doodschieten van achterblijvende
gevangenen onmiddellijk moest laten staken - voor hen zou het Rode
Kruis zorgen. Er arriveerden ook, uit Lübeck, enkele auto's van het
Zweedse Rode Kruis welke eveneens pakketten aanvoerden. Het contact
met de malmen van het Rode Kruis gaf de gevangenen nieuwe moed,
maar zij moesten opnieuw voort, nadat eerst diegenen die in het bos bij
Below gestorven waren (sommigen doordat zij wat zij uit de Rode
Kruis-pakketten gekregen hadden, in één ruk hadden opgegeten), in een
groot massagraf ter aarde waren besteld.

Nog vijf dagen lang werden de gevangenen voortgedreven, nu even-
wel zonder angst om, als men achterbleef, een nekschot te krijgen; wie
uitviel, werd opgevangen door Sanitäter (vermoedelijk van de Wehrmachty
en overgedragen aan de mannen van het Rode Kruis die met hun auto's
regelmatig langs de stoet gevangenen reden en telkens levensmiddelen-
pakketten meebrachten. Het verband tussen de groepen gevangenen werd

1 Ed. de Nève: Glorieuzen, p. 514.
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