RAVENSBRUCK

losser (veel SS’ers gingen er vandoor) — diegenen die bijeen waren
gebleven, stootten op 4 mei in Schwerin op hun bevrijders: de voorhoede
van het Engelse Tweede Leger.

Van de ca. negenhonderd Nederlandse mannen die op 20 en 21 april
Sachsenhausen hadden verlaten, konden tweehonderdzes-en-dertig ge-
repatricerd worden — alle overigen waren tijdens de evacuaticmars be-
zweken of doodgeschoten dan wel kort nadien in Duitsland overleden.

Wat in Ravensbriick geschiedde, toont een geheel ander beeld.

Zoals wij eerder vermeldden, had Himmler, na eerst aan Kersten te
hebben toegezegd dat hij duizend Joodse vrouwen uit Ravensbriick zou
vrijlaten, op 21 april in zijn gesprek met Bernadotte meegedeeld dat het
Zweedse Rode Kruis alle vrouwen uit Ravensbriick mocht ophalen. Eerst
werden toen grote groepen Franse vrouwen opgehaald, vervolgens Bel-
gische, tenslotte Joodse van verschillende nationaliteit (die zich voor
Poolse vrouwen uitgaven) en Nederlandse. Er ging onder die Neder-
landse vrouwen, toen zij de witte Rode Kruis-auto’s met de Zweedse
vlaggen er op zagen, ‘een heel groot gejuich op’, aldus een harer. ‘Dat
werd op hetzelfde ogenblik een groot gehuil”' Op weg naar Libeck werd
de militaire colonne waartussen zich die van het Rode Kruis bevond, nog
enkele malen door de Geallieerde luchtmacht bestookt — ook in de Rode
Kruis-wagens vielen doden en gewonden.

De vrouwen die in Zweden aankwamen (daar kwam ook nog een
aantal uit Nederland gedeporteerde vrouwen aan, die door de zorgen van
het Zweedse Rode Kruis per trein Hamburg hadden mogen verlaten?),

' Getuige N. Epker, Eng., dl. VI ¢, p. 78. 2 Dit waren de overlevenden uit de groep
van vrouwen van de z.g. Diamantgruppe die begin december ‘44 uit Bergen-Belsen
waten overgebracht naar een kamp in Beendorf bij Maagdenburg, en voorts een deel
van de vrouwen die in Reichenbach hadden gewerkt (een Aussenkommando van
Gross-Rosen) en die tenslotte in Minden (Westfalen) terecht waren gekomen. De
groep uit Minden was nadien naar Beendorf overgebracht. Vandaar vond het transport
noordwaarts in gesloten veewagons plaats, ‘als je bofte’, aldus een der uit Nederland
gedeporteerden, ‘kwam je in een wagon met honderdtwintig mensen, als je wanbofte,
zat je of liever stond je met tweehondcerdtwintig. Daaronder waren Zigeuner- en
Kapo-vrouwen en in deze wagons werden zo gemiddeld drie tot zeven vrouwen per
nacht eenvoudig door deze vrouwen of de Aufseherin gewurgd.” (S. Goslinski: ‘Be-
vindingen der Sobu-vrouwen’ (14 mei 1945), p. 5 {(GC))



