
DUITSLAND STORT INEEN

Het transport van de ca. tweeduizend Joden' vond plaats in een trein
met internationale wagons en was rijk voorzien van levensmiddelen,
bovendien kon een gedelegeerde van het Internationale Rode Kruis aan
de inzittenden voedselpakketten uitreiken. Was het de bedoeling, die
Jodennaar Zwitserland te transporteren, of dienden ook zij als een soort
vuistpand naar een dal in de Alpen te worden overgebracht? Wij weten
het niet. Hoe dat zij, de trein reed naar Mittenwald en vandaar begon
een voettocht. De SS-controle was verslapt ~ verscheidene gevangenen,
onder hen vijf Nederlanders, konden ontsnappen. Die vijf werden door
de Amerikanen bevrijd en wij nemen aan dat hetzelfde gebeurd is met
de groep waaruit zij zich hadden losgemaakt.

Na deze evacuaties waren in het Dachau-complex nog ca. zes-en-
vijftigduizend gevangenen over. Tot die ca. zes-en-vijftigduizend be-
hoorden meer dan twintigduizend Joden die in de Waldlager bij Kaufe-
ring tewerk waren gesteld. In tegenstelling tot de groep die op 24 april
het hoofdkamp in een internationale trein had verlaten, werden deze
Joden omstreeks 23 april in groepen samengevat die naar het hoofdkamp
Dachau moesten worden teruggevoerd. Vóór die terugvoering werden
in Waldlager IV, dat als kamp voor zieken had gefungeerd, de barakken
(daarin bevond zich nog een aantal zieken) door de SS in brand gestoken.
De transporten uit de Waldlager geschiedden te voet of per trein. Zij die
te voet werden afgevoerd, werden door het Amerikaanse Zevende of het
Franse Eerste Leger ingehaald en bevrijd en het kan zijn dat dit ook met
de inzittenden van een of meer treinen is gebeurd. Twee transporten
evenwel bereikten Dachau: één op 23 april met vierhonderd Joodse
vrouwen, hoofdzakelijk uit Hongarije en Letland, die de volgende dag
werden doorgezonden, en één op 25 of 26 april. De gevangenen van dat
tweede transport, die er bijzonder slecht aan toe waren, zaten in goede-
renwagons opgesloten; hun trein stond op het rangeeremplacement. De
SS hield de wagons dicht, water of voedsel werd niet verstrekt, wel kreeg
het uit Russen bestaande Totenkommando van Dachau opdracht, de lijken
uit de wagons te halen ~ dat waren er zevenhonderd.

Op 27 april arriveerde nog een tweede dergelijke trein: de trein met
gevangenen die op 9 april ten getale van acht-en-veertighonderd Bu-

1 Zij hadden twintig uur lang op de Appel/platz staan wachten, 'de meesten', zo schreef
Nico Rost op de zaste, 'waren zo uitgeput dat ze omvielen en de Russen van de
Totenkammer hebben al meer dan zestig lijken weggedragen.' (N. Rost: Goethe in
Dachau, p. 234)
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