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Revier binnen. Hij leek voor velen iemand uit een andere wereld. Iedereen wilde
hem de hand schudden en bedanken. Uit alle mogelijke bedden staken magere
armen en bevende handen naar hem uit. Zelf stond hij midden in de kamer,
verlegen en onhandig, met moeite zijn tranen bedwingend en zijn ontroering
verbergend. Hij legde zijn geweer op tafel en ging van bed tot bed om de zieken
te omhelzen, zachtjes en voorzichtig, bang om de broze lichamen in zijn sterke
armen te verbrijzelen. Zelfs een gestorvene omhelsde hij, maar toen hij bemerkte
dat hij dood was, schudde hij, het niet begrijpend, met zijn hoofd."

*

Er werden in Dachau vierhonderdzes-en-zeventig Nederlanders bevrijd:
tien vrouwen, voor de rest mannen. Uit hun midden was enkele weken
eerder een elandestien werkcomité gevormd dat zich tot taak had gesteld,
onmiddellijk na de bevrijding de eendracht te bevorderen. Het comité
bestond uit vijf gevangenen. De communisten (er waren ca. honderdvijf-
en-twintig communisten onder de Nederlanders) hadden hun best ge-
daan, er een meerderheid in te krijgen, maar dat was hun niet gelukt.
Twee van de vijf (een van hen was Nico Rost) waren communist, de
andere drie, met inbegrip van de voorzitter: W. A. H. C. Boellaard, waren
dat niet. Afgesproken was dat daags na de bevrijding de verschillende
landengroepen aan een van de lichtmasten op de Appel/platz hun natio-
nale vlag zouden hijsen. Bij al deze groepen leidde die afspraak tot
verdeeldheid, zo ook bij de Nederlandse. De joste april, de dag na de
bevrijding, was de verjaardag van prinses Juliana - de communisten en
enkele andere links-georiënteerden wilden alleen bij het hijsen van de
Nederlandse vlag aanwezig zijn als dat geen Oranje-demonstratie zou
worden; zij wensten voorts dat behalve het Wilhelmus de Internationale
zou worden gezongen. Dat laatste werd door Boellaard en zijn twee
medestanders afgewezen. Boellaard hield op de j oste na het hijsen van
de vlag een korte toespraak waarin hij krachtens de met de communis-
tische groep gemaakte afspraak de verjaardag van de kroonprinses niet
memoreerde - dat laatste deed hij wèl in een aparte samenkomst met de
niet-communisten onder de gevangenen.

1 J. Rothkrans: Dachau, hel en hemel, p. 201-02.
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