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duidelijk aantoont hoezeer in die fase het leven van alle gevangenen
gevaar liep. In geen enkel kamp heeft men gehandeld conform de in-
structies die midden maart uit Himmlers eerste koerswijziging voort-
vloeiden: hij had gelast dat de kampen niet ontruimd moesten worden
maar in goede orde aan de Geallieerde legers overgedragen (ten aanzien
van een eventuele overdracht aan het Russische leger had hij niets
bepaald) - begin april werd evenwel het Buchenwald-complex voor ruim
de helft, het Dora-complex zelfs geheelontruimd. Anderzijds werd
Himmlers bevel van 14 april, gevolg van zijn tweede koerswijziging, ook
niet over de gehele linie gevolgd: wel werden de complexen van Neu-
engamme, Sachsenhausen en Flossenbürg volledig ontruimd (en dat van
Dachau voor een deel), maar zijn richtlijn: 'Kein Häftli1'lg darf lebendig in
die Hände des Feindes fallen', ging kennelijk de Lagerkommandanten te ver:
dezen beseften terdege dat zij de onmetelijke schuld die toch al op hen
rustte, nog aanzienlijk zouden vergroten wanneer zij alle gevangenen
van het leven zouden beroven. En masse zijn gevangenen slechts op
enkele plaatsen vermoord: wellicht gevangenen van SIII (Ohrdruf), met
zekerheid gevangenen van het Dora-complex (Gardelegen), en voorts
zieke gevangenen van een van de Aussenkommandos van Neuengamme
(Mühlenberg), van het Waldlager IV bij Kaufering en van Mauthausen.
Daarbij herinneren wij er aan dat ook in de Arbeitserziehungslager op
enkele plaatsen zieke gevangenen en masse vermoord zijn.

Wij schrijven' en masse vermoord' en daarmee bedoelen wij uiteraard
dat gevangenen als groep om het leven werden gebracht. Die beperking
is maar van relatieve betekenis: de bevelen immers van de Lagerkomman-
danten waaruit de evacuatietransporten voortvloeiden, hebben tot een
massaal sterven geleid, waarbij het, menen wij, van ondergeschikt belang
is of gevangenen van hen begeleidende SS'ers een nekschot kregen dan
wel of zij omkwamen in een goederenwagon van een evacuatietrein - aan
elke Lagerkommandant en aan de gehele kamp-SS was bekend dat de
SS'ers die de voortgedreven stoeten gevangenen bewaakten, de instructie
hadden, elk die achterbleef, te doden, en dat een groot deel van de
gevangenen die meestal zonder enige verzorging in goederenwagons
werden gepropt, om het leven zou komen, moet, mede gezien de
erbarmelijke staat waarin velen van hen toch al verkeerden, elke SS'er
duidelijk zijn geweest.

Te bedenken valt bij dit alles ook nog dat de verschrikkingen van wat
zich in die laatste fase afspeelde, een extra schrijnend accent kregen
doordat alle gevangenen wisten dat de bevrijdingslegers snel naderden.
Slechts enkele groepen werden in die laatste fase tenslotte beschermd


