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versterkte de Sowjet-Unie de positie van de Voorlopige Poolse regering
door een bijstandsverdrag met haar te sluiten en werden zestien voor-
aanstaande leiders van het (anti-communistische) Poolse Ondergrondse
Leger die zich, na een vrijgeleide verkregen te hebben, bereid hadden
verklaard in Moskou besprekingen te voeren, in de Russische hoofdstad
gearresteerd en opgesloten. Ook in het naoorlogse Tsjechoslowakije zou
de positie van de communisten sterker worden: in de tweede helft van
maart begaf president Benesj zich uit Londen naar Moskou 1 - daar ging
hij er accoord mee dat in het Tsjechoslowaakse kabinet van vijf-en-
twintig ministers dat na de bevrijding zou optreden, zeven communisten
zitting zouden hebben (twee van die zeven zouden de belangrijke por-
tefeuilles van justitie en van binnenlandse zaken krijgen) en dat de
pro-communistische socialist Zdenek Fierlinger minister-president zou
worden. Tenslotte werd in de eerste maanden van '45 duidelijk dat
Joegoslavië na de volledige verdrijving van de Duitse troepen (dat was
pas in mei het geval) door communisten zou worden bestuurd en dat
zich ook in Albanië een communistisch bewind had gevormd.

Wat Duitsland betreft: in Jalta was definitief vastgesteld hoe dat land
(zie kaart V op pag. 814) bewesten de Oder en de Neisse in vier bezet-
tingszones en hoe de hoofdstad Berlijn in vier sectoren zou worden
verdeeld (overeenkomstige afspraken met betrekking tot Oostenrijk en
Wenen waren toen nog niet gemaakt); Berlijn zou midden in de Russi-
sche bezettingszone komen te liggen. De grenzen van die zones en
sectoren werden duidelijk aangegeven, wel te verstaan: de grenzen die
uiteindelijk zouden gelden - ten tijde van de conferentie van Jalta en in
de periode die volgde, was niet te voorzien, wat de posities zouden zijn
van de Geallieerde en de Russische legers op de dag van Duitslands
capitulatie; bevonden Geallieerde legers zich dan in een deel van Duits-
land dat tot de afgesproken Russische bezettingszone behoorde, dan
zouden zij zich dienen terug te trekken, en omgekeerd. Op operationeel
gebied had elk vrijheid zolang het oorlog was.

Vooral Churchill achtte het van grote symbolische en dus politieke
betekenis indien, zo enigszins mogelijk, Berlijn door de Geallieerden
zou worden veroverd en niet door de Russen. Eisenhower daarentegen
liet zijn strategie louter door militaire factoren bepalen. Toen hij eind

1 Benesj verwierf in Moskou goedkeuring op zijn voorstel, na het einde van de oorlog
de ca. twee miljoen Sudetenduitsers en de ca. vijfhonderdduizend Hongaren die vóór
het verdrag van München (eind september '38) in Tsjechoslowakije hadden gewoond,
uit het land te verdrijven.
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