
CHURCHILL EN BERLIJN

standpoint we should march as far east into Germany as possible and that should
Berlin be in our grasp we should certainly take it. This also appears sound on military
grounds."

Dit betoog kon Roosevelt niet overtuigen, hoewel in die tijd bij deze,
die op de conferentie van Jalta Churchill in zijn verzet tegen de Russische
aspiraties veelal alleen had laten staan, toch wel een zekere mate van
wantrouwen jegens Stalin was gegroeid.

Dat wantrouwen was, afgezien van wat in Roemenië en Polen was
geschied, vooral gewekt door de wijze waarop de Sowjet-Unie had
gereageerd op pogingen van de Geallieerde opperbevelhebber in Italië,
Field Marshal Alexander, om de naar verhouding sterke Duitse strijd-
krachten in Noord-Italië tot een aparte capitulatie te bewegen.

In februari had een van Himmlers naaste medewerkers, Karl Wolff,
die begin '45 in de rang van SS-Oberstgruppenführer in Noord-Italië
Hochster SS- und Polizeifûhrer was, contact gezocht met de Amerikaan
Allan Dulles, vertegenwoordiger van het Office of Strategic Services in
Zwitserland. Wolff had op 8 maart in Zürich een eerste bespreking met
Dulles. Daarin deed hij weten dat hij Kesselring, toen nog opperbevel-
hebber van de in Noord-Italië vechtende Heeresgruppe C, zo ver hoopte
te krijgen dat deze geheel Noord-Italië zou ontruimen en Alexanders
troepen de gelegenheid zou geven, naar Oostenrijk door te stoten, dit
alles op voorwaarde dat de Heeresgruppe C zich ongehinderd naar Beieren
zou mogen terugtrekken, niet om daar de strijd tegen de Geallieerden
voort te zetten maar om eventuele opstanden van buitenlandse dwang-
arbeiders te dempen. Alexander was niet bereid, op die voorwaarden een
wapenstilstand met Kesselring te sluiten en liet op I I maart weten dat
de besprekingen slechts konden worden voortgezet op basis van een
onvoorwaardelijke Duitse overgave. Op de rzde werd de Russische
regering terzake ingelicht. Molotow bleek het toe te juichen wanneer de
Heeresgruppe C onvoorwaardelijk zou capituleren maar drong er op aan
dat een Russische vertegenwoordiger aanwezig zou zijn bij nieuwe
besprekingen met Wolff. Dat laatste achtte Alexander niet wenselijk - hij
vond de toezegging voldoende dat Russen zouden mogen deelnemen
aan de eventuele afsluitende conferentie in zijn hoofdkwartier. Onmid-
dellijk eiste Molotow dat het contact met Wolff zou worden afgebroken.
Alexander dacht daar niet aan - de zaak kwam overigens niet verder
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