ROOSEVELT OVERLIJDT

en idealisme hadden getuigd, voor miljoenen mensen de belichaming
geworden van hun hoop op een betere toekomst. Truman was in de
Verenigde Staten weinig, daar buiten in het geheel niet bekend. Het leek
of door het tragische wegvallen van een vertrouwde leidersfiguur (tra-
gisch omdat hij de definitieve overwinning op Duitsland niet had mogen
beleven) de gehele toekomst opeens onzeker was geworden.

Zo werd het gevoeld in Nederlandse kringen in Londen waar men de
warme sympathie kende die Roosevelt voor Nederland had gekoesterd',
zo ook in de bevrijde delen van Nederland, zo vooral in de hongerpro-
vincies waar de uitgeputte bevolking bijzonder gevoelig was voor goed
en misschien sterker nog voor slecht nieuws.

Een overdreven reactie die van weinig inzicht in de kracht van het
Amerikaanse staatsbestel getuigde? Ja, achteraf gezien. Maar men dient,
wat de Nederlanders betreft, in het oog te houden dat voor hen de
oorlogsinspanning van het Britse Rijk en de Verenigde Staten gekoppeld
was aan en gesymboliseerd in die twee figuren wier uitspraken talloze
malen in de Londense radio-uitzendingen waren gememoreerd: Chur-
chill en Roosevelt, en van die twee was één weggevallen.

Truman zette Roosevelts beleid ongewijzigd voort: ook hij ging er van
uit dat het voor de Verenigde Staten ongewenst was, te streven naar het
behoud van een invloedssfeer in Europa, ook hij voelde er niet voor, de
militaire strategie te laten bepalen door politieke factoren, ook hij wilde
bevorderen dat de Sowjet-Unie aan de laatste fase van de oorlog met
Japan zou gaan deelnemen.

Ditin zijn algemeenheid jegens de Sowjet-Unie nogal passieve beleid
kreeg eind april een schok door wat in Qostenrijk gebeurde. De Ameri-

! Twee dagen voor zijn overlijden had Roosevelt nog een persoonlijke brief geschre-
ven aan koningin Wilhelmina om haar de verzekering te geven dat de noodtoestand
in de hongerprovincies hem duidelijk voor de geest stond. ‘I have written to General
Eisenhower’, stond er o.m. in “to do his best to save food in Germany and keep it for use in
Amsterdam etc. You can be very certain that I shall not forget the country of my origin and that
we are doing all we can with the supplies and also with ships to carry them over.’ (uittreksels
uit de brief, 10 april 1945, van Roosevelt aan koningin Wilhelmina, AOK: map
‘Voorbereiding relief West-Nederland’)
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