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sche accoordverklaring binnen. Op die ochtend was het evenwel duide-
lijk dat de Wehrmacht in Noordwest-Duitsland op het punt stond zich
over te geven - Eisenhower gaf Bradley nu toch bevel, een dieper
doordringen in Tsjechoslowakije voor te bereiden (daarbij zouden de
Amerikanen ook Praag bereiken), en maakte zijn voornemen kenbaar aan
de Russen. De chef van de Russische legerstaf, generaal Antonow, deed
hem toen op de yde weten dat hij er de voorkeur aan gaf dat de
Amerikanen in het geheel niet verder oprukten - generaal Antonow wees
er op dat het Rode Leger zijnerzijds er zich in Mecklenburg van had
onthouden, op te rukken in de richting van de beneden Elbe en daarmee
de Engelse zone binnen te komen. Eisenhower antwoordde dat hij met
de Russische wens rekening zou houden. Gevolg was dat het Amerikaanse
Derde Leger, hetwelk, wetend dat in Praag een opstand tegen de Duitsers
was uitgebroken, al patrouilles dicht bij de Tsjechoslowaakse hoofdstad
had, die patrouilles moest terugtrekken. Nog op 7 mei deed Churchill
een beroep op Eisenhower, zijn beleid te wijzigen - het was te laat:
Eisenhowers antwoord was al in Moskou ontvangen en bovendien was
inmiddels een algemene wapenstilstand van kracht geworden. Het waren
de Russen die, als enigen, op 8 mei Praag binnentrokken.

Ten aanzien van Denemarken en Noorwegen handelde Eisenhower
met meer begrip voor de politieke betekenis van de aanwezigheid ter
plaatse van Geallieerde militairen. Toen het er op 5 mei naar uitzag dat
de Russen van Mecklenburg uit de Oostzee zouden oversteken teneinde
naar Kopenhagen op te rukken, zond Eisenhower door de lucht het hoofd
van de Shaef-Mission to Denmark, door tweehonderd parachutisten ver-
gezeld, naar Kopenhagen, zodat Denemarken beschouwd mocht worden
als te zijn bevrijd door de Geallieerden.' Zo ook Noorwegen, waar op 8
mei leden van de Shaef-Mission to Norway in Oslo per vliegtuig landden,
spoedig gevolgd door Geallieerde parachutisten; Engelse torpedobootja-
gers vielen alle Noorse havens binnen.

*

De ietwat gespannen verhouding tussen de Geallieerden en de Sowjet-

I Het eiland Bornholm evenwel (zie kaart XIlI op pag. I roo) werd op 9 mei door de
Russen bezet - het lag binnen de afgesproken Russische operatiezone.
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