
DUITSLAND STORT INEEN

Unie heeft in menig opzicht ook bepaald wat zich bij de capitulaties
afspeelde welke Duitslands ineenstorting bezegelden.

Wij gebruiken een meervoud - inderdaad, zoals eerder in dit hoofd-
stuk bleek, hebben grote Duitse militaire eenheden apart gecapituleerd
en is er daarnaast sprake geweest van twee capitulatie-overeenkomsten
met de centrale Duitse overheid: een die op 7 mei in Reims, een die op
8 mei in Berlijn werd ondertekend.

Het begon, op 29 april, met de capitulatie van de Duitse Heeresgruppe
C in Noord-Italië: de contacten die Wolff in maart in Zwitserland met
Allan Dulles van de OSS had gehad, leidden er toe dat de opperbevel-
hebber van deze Heeresgruppe, von Vietinghoff, op 29 april in Pield Marshal
Alexanders hoofdkwartier door gevolmachtigde officieren een overeen-
komst liet ondertekenen die zijn onvoorwaardelijke overgave inhield.
Aan de besprekingen welke aan die ondertekening voorafgingen, had een
Russische vertegenwoordiger deelgenomen.

Drie dagen later, op 2 mei, gaf in Zuid-Duitsland de Duitse Heeres-
gruppe Südwest zich onvoorwaardelijk over.

Wat geschiedde in het noorden?
Admiraal Dönitz, door Hitler tot zijn opvolger benoemd, besefte

uiteraard dat het met het verzet van de Wehrmacht snel ten einde liep.
Zijn beleid werd bepaald door de wens, zoveel mogelijk Duitse troepen
te onttrekken aan Russische krijgsgevangenschap; daar had hij de mede-
werking van de Geallieerden voor nodig. Hij besloot derhalve, door het
door Hitler benoemde kabinet een streep te halen en eigen ministers aan
te stellen. Himmler die zich bij hem had vervoegd, wees hij de deur en
tot minister van buitenlandse zaken benoemde hij de minister van
financiën, L. Schwerin von Krosigk, in plaats van Seyss-Inquart. Wat een
mogelijke capitulatie betrof, gaven hij en Keitel (die nog steeds fungeerde
als Chef des Oberkommandos der Wehrmachti de nieuwe Oberbefehlshaber der
Kriegsmarine, Ceneraladmiral von Friedeburg, opdracht, contact op te ne-
men niet met Eisenhower maar met Montgomery - de bedoeling van
Dönitz en Keitel was daarbij om wat nog van de Heeresgruppe Weichsel
restte, in Engelse gevangenschap te brengen, niet in Russische. Eisen-
hower keurde goed dat Montgomery besprekingen zou voeren, leidend
tot de capitulatie van alle Duitse strijdkrachten in Noordwest-Europa,
maar toen von Friedeburg op 3 mei in Montgomery's hoofdkwartier
aankwam, maakte de Duitser een heel andere wens kenbaar, nl. dat de
21St Army Croup de overgave zou accepteren van de resten van de
Heeresgruppe Weichsel. Montgomery weigerde; die troepen, zei hij, moes-
ten zich aan de Russen overgeven - hij was hoogstens bereid, Duitse
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