CAPITULATIE TE REIMS

militairen die zich individueel zouden overgeven, als krijgsgevangenen
te aanvaarden en hij zei aan von Friedeburg dat hij de overgave eiste van
alle Duitse strijdkrachten in Noordwest-Europa. Met die mededeling
keerde von Friedeburg naar Flensburg terug waar zich de regering-Ddnitz
bevond (zie kaart XIII op pag. 1169) — zij keurde de capitulatie in
Noordwest-Europa goed en gaf von Friedeburg opdracht, ook naar
Eisenhowers hoofdkwartier te gaan teneinde te zien of er méér gedeel-
telijke capitulaties mogelijk waren.

In Montgomery’s hoofdkwartier op de Liineburger heide werd het
capitulatie-document van alle Duitse strijdkrachten in Noordwest-Euro-
pa op vrijdagavond 4 mei om half zeven plaatselijke tijd ondertekend;
een wapenstilstand zou de volgende ochtend ingaan om acht uur. Uit die
capitulatie vloeide voort dat de bevelhebber van de Wehrmacht in West-
Nederland, generaal Blaskowitz, op zondag 6 mei een aparte capitulatie-
overeenkomst ondertekende in Wageningen.

Inmiddels was von Friedeburg in de avond van de 4de mei per
vliegtuig naar Reims gebracht. Hij sprak er met Eisenhower en de
vertegenwoordiger van de Russische legerstaf, generaal Iwan Susloparow,
en deed het aanbod dat wat nog van de Wehrmacht restte, zich aan de
Geallieerden zou overgeven. Eisenhower weigerde. In een telegram naar
Flensburg stelde von Friedeburg toen voor, dat hijzelf zou worden
gemachtigd een algemene capitulatie-overeenkomst te ondertekenen
(ook een met de Russen dus) of dat men daartoe generaal Jodl, chef van
de Operations-Abteilung van het OKW, benevens de nieuwe opperbevel-
hebbers van Heer, Kriegsmarine en Luftwaffe naar Reims zou sturen. Pas
op zondagavond 6 mei (het was Eisenhower en Susloparow duidelijk dat
Dénitz en de zijnen tijd trachtten te winnen) arriveerde Jodl in Reims.
Hij stelde voor dat de algemene capitulatie-overeenkomst eerst in de
loop van dinsdag de 8ste zou worden ondertekend en dat de strijd
vervolgens op donderdag de 10ode zou worden gestaakt — dat laatste zou
o.m. betekenen dat de Duitse strijdkrachten pas van die donderdag af daar
zouden moeten blijven waar zij zich bevonden. Eisenhowers antwoord
was dat de capitulatie-overeenkomst onmiddellijk ondertekend moest
worden, dat de strijd dinsdagavond om elf uur moest eindigen en dat
hij, als de Duitsers dat alles niet zouden aanvaarden, het Geallieerde front
zou sluiten voor individuele Duitse militairen en voor alle burgervluch-
telingen. Jodl adviseerde Dénitz toen telegrafisch, de algemene capitu-
latie onmiddellijk te accepteren — een capitulatie die, wat het Geallieerde
front betrof, nog maar weinig Duitse strijdkrachten insloot (op zaterdag
de sde hadden zich in Zuid-Beieren en een deel van Oostenrijk de
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