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Heeresgruppe G, in een ander deel van Oostenrijk de Heeresgruppe Südost
en in Tirol en Vorarlberg het Negentiende Duitse Leger apart overgege-
ven), maar wèl wat het Russische front aanging.

Door Dönitz daartoe gemachtigd (deze instrueerde de Duitse bevel-
hebbers wier troepen nog in gevechtscontact met de Russen waren,
onmiddellijk een zo groot mogelijk deel van hun strijdkrachten achter
het Geallieerde front te brengen), ondertekende JodI in Reims kort voor
drie uur in de nacht van zondag 6 op maandag 7 mei de algemene Duitse
capitulatie-overeenkomst. Voordien had Eisenhower telegrafisch in Mos-
kou laten vragen of men daar met de ondertekening te Reims en uitslui-
tend door JodI accoord kon gaan - hij had geen antwoord ontvangen.
De capitulatie-overeenkomst hield overigens de bepaling in dat verte-
genwoordigers van het Duitse opperbevel (JodI vertegenwoordigde de
Duitse regering) het document alsnog dienden te ondertekenen.

Toen het antwoord uit Moskou binnenkwam, bleek dat de Sowjet-
Unie wenste dat de ondertekening van de algemene capitulatie-overeen-
komst in Berlijn zou worden herhaald en dat voor Duitsland Keitel en
de opperbevelhebbers van Heer, Kriegsmarine en Luftwaffe zouden onder-
tekenen. Eisenhower achtte het niet noodzakelijk, in Berlijn opnieuw
zijn handtekening te gaan plaatsen - voor Shaef zou dat zijn plaatsver-
vanger, Air Chief Marshal Arthur W. Tedder, doen. Namens de Sowjet-
Unie zou maarschalk Georgij Zjoekow tekenen, opperbevelhebber van
de Russische legers die het offensief over de Oder hadden ingezet; er
kwam voorts vast te staan dat, aangezien Tedder een Engelsman was, de
Amerikaanse generaal Carl Spaatz, bevelhebber van de Amerikaanse
strategische luchtmacht in Europa, mede zou ondertekenen als getuige
en dat er nog een tweede getuige zou zijn: de Franse generaal J. de Lattre
de Tassigny, bevelhebber van het Franse Eerste Leger.

Allen die bij de plechtigheid in Berlijn aanwezig dienden te zijn,
werden er, voorzover zij zich niet al in of bij Berlijn bevonden, per
vliegtuig heengebracht, de hoge Duitse militairen onder bewaking uit
Flensburg. Al in de ochtend van de 8ste arriveerden Tedder, Spaatz en
de Lattre - men nam hen mee naar een cantinegebouw van de Wehrmacht
in de Berlijnse voorstad Karlshorst. Pas om vier uur 's middags kon
Tedder daar een eerste gesprek met Zjoekow voeren, aangezien deze
laatste geen woord had mogen zeggen voor de Russische onderminister
van buitenlandse zaken, Andrei Y. Wisjinski, uit Moskou was aangeko-
men. Inmiddels had de Lattre ontdekt dat er geen Franse vlag hing in de
ruimte waar de plechtigheid zou plaatsvinden - haastig werd een vlag
door de Russen geïmproviseerd maar toen ze hing, bleek het een Ne-
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