
CAPITULATIE TE BERLIJN

derlandse te zijn doordat de banen rood, wit en blauw horizontaal in
plaats van verticaal aan elkaar waren genaaid. Die fout werd hersteld.
Urenlang werd nadien nog gestreden over allerlei punten van protocol-
laire aard die door Wisjinski naar voren werden gebracht - pas tegen
middernacht konden allen die dat dienden te doen, hun handtekening
plaatsen.

Dat was het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Het Derde
Rijk was ter ziele, Duitsland lag in puin.

*

Afgezien van de in Wageningen ondertekende aparte capitulatie-over-
eenkomst hebben wij in dit hoofdstuk de ontwikkelingen in Nederland
terzijde gelaten. Opzettelijk. In de weken waarin het Derde Rijk ineen-
stortte, speelden zich namelijk in en met betrekking tot het westen des
lands dramatische gebeurtenissen af die, maar dan pas tegen de achter-
grond van wat wij in dit hoofdstuk hebben uiteengezet, in bijzonderhe-
den moeten worden weergegeven - gebeurtenissen die een eerste climax
bereikten toen, na besprekingen die met Seyss-Inquart waren gevoerd,
Geallieerde bommenwerpers op 29 april konden beginnen, bij de grote
steden in het westen aanzienlijke hoeveelheden voedsel af te werpen.
Juist op tijd!

Er dreigde daar namelijk een noodtoestand te ontstaan, veel ernstiger
nog dan men in de voorafgaande maanden van de hongerwinter had
gekend.
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