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apothekers en geestelijken behielden hun aansluiting), maar bijna alle
gebouwen en bedrijven die voordien nog electriciteit hadden mogen
afnemen, kwamen zonder stroom te zitten. De radiodistributie werd
afgesloten. In Amsterdam kreeg de drukkerij van Het Algemeen Handels-
blad slechts voldoende stroom' om dagelijks uit twee pagina's bestaande
nummers van Die Deutsche Zeitung in den Niederlanden te zetten en te
drukken, van Het Algemeen Handelsblad-zelf moesten miniem kleine
nummers met de hand gezet en op een handpers gedrukt worden. Zo ook
de nummers van Het Volk. De Telegraaf en Het Nieuws van de Dag
verschenen gestencild. Steden waren er waar geen enkele krant meer
uitkwam - in Den Haag arriveerde Die DeutscheZeitung in denNiederlanden
met zoveel vertraging dat het dagelijks communiqué van het Oberkom-
mando der Wehrmatht er ten behoeve van de Duitse bureaus gestencild
werd. Hier werd van de door nood-aggregaten opgewekte stroom nog
iets geleverd aan de Duitse bureaus (ook aan een zwakke zendinstallatie
via welke de Duitse propaganda werd voortgezet) - in Amsterdam
daarentegen zaten ook de Duitse instanties geheel zonder stroom. De
Verteidigungsstab-Amsterdam, ondergebracht op en bij het Museumplein,
moest zich, zodra het donker was, behelpen met kaarsen en olielampen.

Het wegvallen van electriciteit en gas had ernstige gevolgen voor de
toch al zo beperkte levensmiddelenvoorziening. De meeste bakkers
moesten in de tweede week van april stad na stad het broodbakken staken
doordat zij geen stroom meer ontvingen voor hun electrische ovens - het
duurde toen enkele dagen voordat men uit alle hoeken en gaten de
brandstof had bijeengebracht waarmee in andere ovens het bakken van
brood kon worden hervat. In de gehele derde week van april was in
Rotterdam geen brood te krijgen, 'het is niet te begrijpen', noteerde de
arts in ruste H. Mees, 'hoe velen het nog volhouden." 'Niemand heeft
meer belangstelling voor iets anders dan eten', schreef een Rotterdamse
tramconducteur-op-wachtgeld (geen tram reed meer sinds de herfst van
'44) op 23 april in zijn dagboek. 'De oorlog is bijzaak; zelfs al zouden de
Canadezen in Gouda of Capelle zitten, dan nog zouden de mensen aan
niets anders dan aan hun maag kunnen denken. Het beroerde is dat
niemand weet of er eigenlijk nog wel eten is in het nu volkomen
geïsoleerde deel van West-Nederland."

'Daar door kolengebrek', aldus weer Mees op de zxsre, 'de riolering
niet meer werkt, schijnen de riolen over te lopen; de singels zijn tot de
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