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Blaskowitz, in '83 in Oost-Pruisen geboren als zoon van een predikant,
was beroepsmilitair geworden - hij had meegevochten in de Eerste
Wereldoorlog en had nadien tot het kader behoord van het kleine leger
dat Duitsland na de Vrede van Versailles op de been had mogen houden.
In september '39 was hij Oberbefehlshabervan een van de legers die Polen
binnenrukten - hij was toen een van de weinige generaals geweest die
onmiddellijk en duidelijk geprotesteerd hadden tegen de schanddaden
waaraan vooral de Sicherheitspolizei und SD zich in Polen overgaf. Hitler,
die op zijn eerste protest gereageerd had met de woorden: 'mit Heilsarmee-
Methoden führe man keinen Krieg' " had hem gestraft door hem aan de
Führer-Reserve toe te voegen - in oktober '40 was hij daaruit te voorschijn
gehaald en belast met het opperbevel, eerst over een Duits leger in
Frankrijk, vervolgens (in mei '44) over de Heeresgruppe G die in het zuiden
van Frankrijk opgesteld stond. Bevorderd werd hij niet - hij had recht
op de rang van Generalfeldmarschall maar bleef Generaloberst. Hij
was een bekwaam militair, geenszins een typische nationaal-socialist,
eerder een opperofficier van de oude stempel: een strakke figuur, zeer
gezagsgetrouw.

Eind maart had Blaskowitz het Oberkomrnando der Wehrmacht voorge-
steld dat hij zich uit het westen van Nederland zou mogen terugtrekken
teneinde in het gebied tussen Westfalen en de Duitse Noordzeekust een
dam op te werpen tegen de Britse legers die er in geslaagd waren, de Rijn
te overschrijden - het OKW had dat verzoek afgewezen: hem was
bevolen, in West-Nederland stand te houden en dat gebied tot het
uiterste te verdedigen. Dat bevel was eenvoudig de herhaling van het
(door ons al in deel 10 avermelde) bevel dat op de rode of I rde september
'44 van Hitler persoonlijk was uitgegaan: het Duitse leger moest 'die
Gebiete von Rotterdam und Amsterdam solange u/ie nur moglich verteidigen' - uit
Hitlers bevel was toen later in september een (eveneens al in deel ra a
vermeld) bevel van de toenmalige Wehrmachtbefehlshaber in bezet Neder-
land, generaal Christiansen, voortgevloeid: dreigden de Geallieerden in
Westelijk Nederland door te dringen, dan moesten daar 'alle für die
Aufrechterhaltung der lebensu/ichtigen Betriebe notu.endioen Anlagen' vernield
worden, 'Versorgungsbetriebe, besonders Wasser und Elektrizität', het laatst."
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