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Blaskowitz was hij een overtuigd nationaal-socialist geworden en geble-
ven - hij zag nog steeds hoog tegen Hitler op. Aan de andere kant was
hij realist genoeg om te beseffen dat Duitsland geen schijn van kans meer
had om de oorlog te winnen. Ook in hem leefde de hoop die in zoveel
Duitsers leefde: dat de Geallieerden op een gegeven moment de oorlog
met Duitsland zouden staken en zouden aanvaarden dat de Wehrmacht
het Rode Leger op afstand bleef houden. Niet beseffend dat er aan
Geallieerde zijde door niemand aan gedacht werd, de eis 'onvoorwaar-
delijke overgave' te laten vallen en een of ander accoord te sluiten met
nieuwe Duitse machthebbers, evenmin beseffend dat hij persoonlijk
volstrekt gediscrediteerd was door de rol die hij bij Oostenrijks Anschluss
had gespeeld en door de verantwoordelijkheid die hij droeg voor alles
wat onder zijn bezettingsregime in Nederland was aangericht, koesterde
hij de hoop dat het wellicht voor hem zou zijn weggelegd, bij contacten
met de Geallieerden naar voren te treden. Dat vergde dat hij persoonlijk
van zekere matiging getuigde. Op veel van wat sinds de herfst van '44 in
bezet gebied was gebeurd, had hij geen invloed kunnen uitoefenen: hij
had de grote Wehrmacht-razzia's moeten aanvaarden (zo ook de vernie-
ling van de haveninstallaties van Rotterdam en Amsterdam) en hij stond
machteloos tegenover de terreur van de SD. Persoonlijk had hij een
belangrijk aandeel gehad aan het ontstaan van de noodtoestand in het
westen doordat hij' het was geweest die eind september '44 opdracht had
gegeven tot het voedselembargo : een hard besluit, bedoeld als straf voor
de Spoorwegstaking. Heeft hij er spijt van gehad? Het zou te ver gaan,
dat te stellen, maar men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hij
vrij spoedig is gaan beseffen dat hij de gevolgen die het voedselembargo
had, toch niet ten volle voor zijn verantwoordelijkheid kon nemen. Nog
terwijl het embargo van kracht was, gaf hij verlof tot de aardappelrooi-
actie, in welk kader duizenden mannen uit het westen het Ijsselmeer
konden oversteken en na gedane arbeid naar het westen terugkeren; hij
hief het embargo na zes weken op; hij gaf Hirschfeld verlof tot het
oprichten van de Centrale Rederij voor de Voedselvoorziening en droeg
er zorg voor dat de door die rederij aangetrokken binnenschepen niet
door de Kriegsmarine werden gevorderd; in december verleende hij verlof
tot het hulpwerk van de IKE's; toen de Centrale Keukens in januari door
hun voedselvoorraden heen waren, liet hij uit Drente enkele aardappe-
lentreinen naar het westen rijden en in diezelfde maand trachtte hij te
bereiken (dat was overigens ook een Duits belang) dat de Spoorwegsta-
king geheel of gedeeltelijk zou worden opgeheven. Het Nederlandse
volk was in zijn visie een 'Germaans' volk - in wezen was het hem een
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