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raadsel gebleven waarom het 'neen' was blijven zeggen tegen de natio-
naal-socialistische ideologie en daarmee, zoals hij het zag, zijn aard en
afkomst had verloochend, maar wij kunnen ons toch niet voorstellen dat
de beelden die hij sinds de herfst van '44 op zijn tochten door bezet
gebied te zien kreeg, hem met enige genoegdoening vervulden: het
waren 'Germanen' die in de grote steden verkommerden, 'Germanen'
die bij tienduizenden op hun hongertochten sneeuwstormen en slagre-
gens trotseerden, 'Germanen' van wie tientallen, ja honderden krachtens
bevelen van de SD aan de openbare weg werden gefusilleerd.

Hij was niet bereid, zelfstandig te capituleren of Blaskowitz tot een
gemeenschappelijke, zelfstandige capitulatie te bewegen: dat zou verraad
betekenen aan Gross-Deutschland, het ideaal uit zijn jeugd dat door Hitler
in '38 was verwezenlijkt, en zodanig verraad kon hij voor zijn geweten
niet verantwoorden - ook nam hij aan dat het een smet zou werpen op
zijn naam. Maar was het misschien mogelijk, op andere wijze te bereiken
dat de bevolking van West-Nederland grootscheepse hulp ontving
- méér hulp dan de Zweedse en Zwitserse voedselschepen (met welker
komst hij onmiddellijk accoord was gegaan) konden aanvoeren?

*

In juni '44, kort na de Geallieerde landingen in Normandië, had Hirsch-
feld een openhartig gesprek gevoerd met Generalkommissar Wimmer.
Hirschfeld meende dat een door de voortgezette oorlog verzwakt Europa
een gemakkelijke prooi zou worden van de Sowjet-Unie; 'als men zo
doorgaat', had hij gezegd (althans zo gaf hij vier jaar later het gesprek
jegens de Enquêtecommissie weer),

'en men weet op dit ogenblik geen einde aan de oorlog te maken, dan zie ik een
katastrofe voor heel Europa ontstaan. Het gebrek van de gehele situatie acht ik
... dat er geen staatslieden in Europa zijn, ook niet bij u. Hij vroeg mij (daar was
het mij om te doen): 'Hoe bedoelt u dat?' Ik zei hem: 'Als ik met een Duitser
over staatslieden praat, ken ik er maar één die ik als staatsman wil bestempelen:
dat is Bismarck, en Bismarck heeft gezegd: 'Der Staatsmann kann nur abwarten und
lauschen bis er die Schritte Gottes durck die Ereignisse hallel! hort, darm vorspringen und
den Zipfel des Mantelsfassen.' De staatslieden over wie wij op het ogenblik praten,
denken dat zij zelf over de mantel van Onze Lieve Heer iets te zeggen hebben,
behalve Stalin; die onderhoudt geen relaties met Onze Lieve Heer en u zult zien:


