
SEYSS-INQUARTS EERSTE GESPREK MET HIRSCHFELD

deze man is de overwinnaar.' Dat zei ik tegen Wimmer' Hij was er van onder
de indruk' 2_

inderdaad, enkele weken later vroeg Wimmer hem om een afschrift van
Bismarcks uitspraak. Hirschfeld schreef die op en Wimmer gaf de tekst
aan Seyss-Inquart door. Hij zal Seyss-Inquart ook wel van zijn gesprek
met Hirschfeld hebben verteld - nadien wist de Reichskommissar dat, wat
de wenselijkheid betrof om de Sowjet-Unie op afstand te houden,
Hirschfeld er net zo over dacht als hij.'

Zes maanden later, in december, achtte hij het wenselijk, aan Hirsch-
feld denkbeelden voor te leggen die deze, naar hij vertrouwde, aan
anderen zou doorgeven en die ook Londen zouden kunnen bereiken. Op
de rade liet hij Hirschfeld door zijn Haagse Beauftragte Schwebel voor
een gesprek uitnodigen: het eerste dat hij met Hirschfeld onder vier ogen
zou voeren. Hij had diens capaciteiten leren waarderen (hij had in
Hirschfeld trouwens ook de waarborg gezien dat het Nederlandse be-
drijfsleven ten behoeve van Duitsland bleef produceren), maar persoon-
lijk contact was hij op grond van Hirschfelds half-Joodse afkomst steeds
uit de weg gegaan.

Het gesprek op de rade duurde drie uur." De oorlogssituatie kwam ter
sprake. Seyss-Inquart zei, dat men, aldus Hirschfelds verslag, 'van Duitse
zijde ... militair nimmer goed (zou) kunnen vinden dat het westen van
Nederland als opmarsgebied voor een Geallieerd leger zou kunnen
dienen. Om die reden zou de Duitse legerleiding misschien kunnen
besluiten, het westen van het land te doen verdrinken.' Hirschfeld stelde
daartegenover dat het onwaarschijnlijk was dat de Geallieerden in West-
Nederland zouden doordringen, hij hield het er op (en zag dat juist) dat
zij de Rijn tussen Emmerik en Keulen zouden overschrijden om vervol-
gens op te rukken in de richting van Bremen en Hamburg. Seyss-Inquart

1 Wat Hirschfeld eigenlijk wilde was dat Engeland en de Verenigde Staten de eis
'onvoorwaardelijke overgave' zouden laten vallen en een of ander akkoord zouden
sluiten met 'gematigde' Duitse machthebbers: een buitengewoon irreële opvatting
voor iemand die zich, zoals hij deed, voor een realist-bij-uitstek hield. 2 Getuige
Hirschfeld, Enq., dl. V c, p. 18. 3 Wij herinneren er in dit verband aan dat Hirschfeld
en de overige secretarissen-generaal (alsook Louwes) er in de zomer van '41, na het
begin van de Duitse invasie van de Sowjet-Unie, accoord mee waren gegaan dat
Nederlandse landbouwers in de door Duitsland veroverde delen van de Sowjet-Unie
zouden worden ingezet - zij hadden daarmee aanvaard dat Nederland zou profiteren
van de Duitse aggressie en dat Nederlanders hulp zouden bieden bij de exploitatie
van het veroverde gebied. 'Verslag door Hirschfeld: Enq., dl. V b, p. 555.

1279


