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vroeg toen, 'of er niet wat voor te zeggen zou zijn, het westen van
Nederland te 'neutraliseren', d.w.z. dit gebied te verklaren tot een gebied
waar niet gevochten zou behoeven te worden. Indien op dit gebied', aldus
Seyss-Inquarts woorden in Hirschfelds verslag, 'tussen Duitsland en de
Geallieerden een uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst tot stand
zou kunnen komen, zou dit hoogst belangrijk voor ons land zijn en
tevens wellicht een eerste aanknopingspunt tussen de vijanden' (d.w.z.
tussen Duitsland en de Geallieerden) 'kunnen zijn.' Hirschfeld vond die
gedachtengang 'interessant', maar, zei hij: 'Duitsland is in de verdediging
[en1 wanneer het nu weet dat het op een bepaald punt niet zal worden
aangevallen, krijgt het troepen vrij; het is de vraag of de Geallieerden
daarin zullen treden' (ook dat zag hij juist). Seyss-Inquart beëindigde dit
gedeelte van het gesprekmet de woorden' Wir haben nun schön phantasiert'<
natuurlijk besefte hij dat Hirschfeld zijn denkbeeld, West-Nederland (of
het gehele bezette gebied) te neutraliseren, met anderen zou bespreken.

Inderdaad, de volgende dag al, IS december, sprak Hirschfeld er over
met drie personen met wie hij regelmatig overleg had gepleegd: zijn
vriend (en wellicht belangrijkste raadgever) Wolters om, Trip, de afge-
zette president van de Nederlandse Bank, en mr. W. G. F. Jongejan, de
voorzitter van de Ondernemersraad voor Nederlands-Indië, die in de
herfst van '40 met Duitse steun (en Hirschfelds instemming) een poging
had ondernomen om Nederlands-Indië los te weken uit het Engels-
Nederlands bondgenootschap.' 'Wij zijn toen', aldus Hirschfeld, 'tot de
conclusie gekomen dat wij dit niet zo mochten laten liggen.' 2

Voorshands geschiedde dat laatste tàch. Op 16 december kwam n1.
bericht dat de Wehrmacht in de Ardennen tot het offensief was overgegaan
- Hirschfeld en de drie die hij geraadpleegd had, beseften dat het, zolang
het mogelijk was dat dat offensief tot een groot Duits succes zou leiden,
geen zin had, over een neutralisering van Nederland met derden te
spreken. Op 7 januari evenwel (de Wehrmacht werd in de Ardennen naar
haar uitgangsstellingen teruggedreven) had hij met Seyss-Inquart op
diens verzoek een tweede onderhoud onder vier ogen.' Nu was hij het
die de mogelijke neutralisering ter sprake bracht. Seyss-Inquart zei dat
men dat onderwerp 'alleen maar voorzichtig zou kunnen aboucheren' en
wees op de (in hoofdstuk 4 van dit deel gememoreerde) radiorede die

I Jongejan had dat gedaan samen met de oud-commandant van het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger, generaal M. Boerstra. Wij schreven hierover in hoofdstuk
8 van ons vierde deel. 2 Getuige Hirschfeld, Enq., dl. V c, p. rö. J Verslag door
Hirschfeld: a.v., dJ. Vb, p. 555-56.

1280


