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hetzelfde toen het haar van andere zijde uit bezet gebied was voorgelegd.'
Hoe dat alles zij: op het door de Vertrouwensmannen overgebrachte
aanbod van Trip, Snouck Hurgronje en Jongejan ging de regering niet
in; zij beperkte zich er toe, er op te wijzen dat uit Zweden en Zwitserland
Rode Kruis-hulp onderweg was.

richting succes zou hebben. Dat medewerking aan de neutralisering door Churchill
zou zijn geweigerd, lijdt voor ons geen enkele twijfel.

, Het betrof hier drie, onafhankelijk van elkaar in december '44 opgestelde plannen,
alle gericht op hulpverlening aan de hongerprovincies.

Het eerste was een plan van de Amsterdamse psycholoog dr. H. L. F. J. Deelen die
voorzitter was geweest van de Nederlandse Jeugdherberg-Centrale en secretaris-
generaal van de Arbeitsgemeinschafi Jür jugen.dherberge. Hij wilde (hij had er over
gesproken met de Ortskommandant in Amsterdam) dat Noord-Holland, Zuid-Holland
en Utrecht benevens het eiland Schouwen door de Duitsers zouden worden ontruimd
en dat dat gebied verder door de oorlogvoerenden ontzien zou worden en onder het
bestuur geplaatst van drie personen: een Nederlander, een Zwitser en een Zweed
(eventueel de consuls-generaal van die twee landen); een neutraalland zou dan voorts
een klein leger naar het geneutraliseerde gebied moeten zenden.

Het tweede plan was opgesteld door een advocaat uit Den Bosch die benoorden
de grote rivieren afgesneden was: mr. A. A. Swane; hij wilde het bezette gebied ten
westen van de Ijssel neutraliseren en onder Zweeds gezag plaatsen.

Het derde plan was afkomstig van een Nederlandse oud-diplomaat, dr. M. W. R.
van Vollenhoven, die een tijdlang Nederlands gezant in Madrid was geweest en die
in de Eerste Wereldoorlog samen met de gezanten van Spanje en de Verenigde Staten
in Brussel, lid was geweest van een internationale commissie welke toezicht had
uitgeoefend op de verdeling van de uit de Verenigde Staten afkomstige relief-zen-
dingen voor de burgerbevolking in België en Noord-Frankrijk. Van Vollenhoven
wilde dat nu in Nederland een commissie van toezicht zou worden gevormd,
bestaande uit vertegenwoordigers van Zweden en Zwitserland benevens een Neder-
lander, welke commissie met vliegtuigen en schepen aan te voeren levensmiddelen
in ontvangst zou nemen en zou doen distribueren.

Dr. Deelen vond voor zijn plan instemming bij de aartsbisschop van Utrecht, mgr.
de Jong, die de provinciaal van de Jezuïetenorde in Nederland opdroeg, het naar
Rome te laten doorgeven, waar, zo werd gehoopt, paus Pius XII bereid zou zijn, zich
met de oorlogvoerenden in verbinding te stellen. Dr. Deelen deed het plan zijnerzijds
toekomen aan de regeringen van Zweden en Zwitserland. Wat de reacties op dit alles
betreft, is ons slechts bekend dat het plan uit Rome voorgelegd werd aan de Neder-
landse regering. Gerbrandy, aldus de notulen van de ministerraad van 6 maart, 'is
tegen het principe van dit voorstel sterk gekant; ook van andere zijde wordt de vrees
geuit dat doorzending van het voorstel door bemiddeling van de Nederlandse regering
als een proefballon kan worden beschouwd' (proefballon tot een meer algemeen
accoord van de Duitsers met de Geallieerden). 'De uitvoering van het voorstel wordt
niet mogelijk geacht.' (Ministerraad: Notulen, 6 maart 1945)

Ook het tweede plan bereikte de regering. Mr. Swane had er eind december over
gesproken met Snouck Hurgronje, had de instemming verworven van Louwes, had
het uiteindelijk geformuleerd na overleg met hoofdambtenaren van Binnenlandse
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