SEYSS-INQUART BIJ SPEER

Dit alles betekende dat Seyss-Inquart in de tweede helft van januari
en in februari en maart slechts kon constateren dat op zijn ‘signaal’ niet
werd gereageerd — hij nam aan dat dat kwam doordat de regeringen van
Engeland en de Verenigde Staten niet bereid waren geweest, op zijn
voorstel in te gaan.

Eind maart, toen de Geallieerde legers al over de Rijn waren, reisde
Seyss-Inquart opnieuw naar Duitsland, per auto. Berlijn kon hij niet
bereiken, maar hij sprak in Oldenburg met Speer. ‘Seyss-Inquart’, aldus
Speer in zijn memoires, ‘gab . . . zu meiner Uberraschung ohne weiteres zu,
dass er sich zur gegnischen Seite einen Weg erdffnet habe' (dat sloeg, naar
wij aannemen, op het aanbod dat hij in december en januari aan Hirsch-
feld had gedaan en waarvan hij vermoedde dat het door deze was
voorgelegd aan het College van Vertrouwensmannen dat, naar hij wist,
met Londen in verbinding stond). ‘Er wollte keine Zerstorungen in Holland

Zaken en het voorgelegd aan Bene (de vertegenwoordiger van het Auswirtige Amt bij
het Reichskommissariat) en Wimmers ambtenaar Calmeyer. Swane’s voornemen was,
het plan aan Himmler toe te zenden, maar Bene en Calmeyer rieden hem aan, eerst
de Zweedse regering te benaderen — Swane sprak toen met een van de gedelegeerden
van het Zweedse Rode Kruis en met de directeur van de Centrale Rederij voor de
Voedselvoorziening, mr. Ivens. Begin maart gaf hij zijn plan tevens door aan de staf
van kolonel Koot — die staf achtte het onuitvoerbaar en zond het door Swane
opgestelde stuk met een daarbij gevoegd negatief advies aan prins Bernhard toe.
Nadien ontving Swane van Ivens bericht dat, zo verklaarde hij 2an de Enquétecom-
missie, ‘Londen had geantwoord, alle onderhandelingen stop te zetten.' (getuige A. A,
Swane, Eng., dl. V ¢, p. 639)

Het derde plan werd door dr. van Vollenhoven met een brief d.d. 10 december ’44
aan Bosch van Rosenthal voorgelegd. Bosch antwoordde acht dagen later dat hij het
op prijs zou stellen indien door Zweden en Zwitserland het initiatief zou worden
genomen tot aanvaarding, door de belligerenten, van van Vollenhovens plan, maar
dat hij besprekingen terzake door Nederlanders met Duitsers ongewenst achtte,
‘persoonlijk zou ik mij daartoe ook niet kunnen lenen.’ (brief, 18 dec. 1944. aangehaald
in M. W.R. van Vollenhoven: Bijdrage tot de geschiedenis van de levensmiddelenvoorziening
uit de lucht boven het bezette Nederlandse gebied aan het einde van de Tweede Wereldoorlog
(1956), p. 4) Van Vollenhoven riep toen enkele notabelen bijeen, onder wie de
afgezette burgemeester van Utrecht, mr. dr. G. A. W. ter Pelkwijk, die mét hem eind
december een door hem opgestelde brief aan Gerbrandy ondertekenden waarin het
plan was neergelegd. De brief gaf hij naar het bevrijde Zuiden door en deze heeft,
aldus van Vollenhoven, Gerbrandy bereikt. Hij ontving geen reactie.
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