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vornehmen und die von Hitler beabsichtigten Flächenûberschu/emmungen uerhin-
dem' I Speer, hoewel door Hitler belast met de uitvoering van de politiek
van 'de verschroeide aarde', keurde dit goed en gaf vervolgens van Berlijn
uit opdracht, in heel Duitsland, voorzover dit niet door de Wehrmacht
zou geschieden (daarover had hij niets te zeggen), het opblazen van
sluizen, dammen en bruggen na te laten en in industriële bedrijven niet
méér te vernielen dan nodig was voor een tijdelijke onderbreking van
de productie.

Teruggekeerd in Den Haag, zocht Seyss-Inquart daar opnieuw contact
met Hirschfeld. In Schwebels woning vond hun derde gesprek onder vier
ogen plaats in de avond van 2 april (de Canadezen waren al diep in het
oosten des lands doorgedrongen)." Seyss-Inquart vertelde van zijn on-
derhoud met Speer, met wie hij had afgesproken dat 'im ziuilen Bereich'
geen vernielingen meer zouden plaatsvinden, 'ook generaal Christiansen'
(Blaskowitz bevond zich toen nog niet in bezet Nederland) 'zou', aldus
Hirschfelds verslag,

'het verdronken land willen vermijden. Hij kon echter niets garanderen als er
bijvoorbeeld plotseling valschermtroepen in het Westen zouden komen. De
Rijkscommissaris wilde alles doen om het land voor de ondergang te redden.
Het bevel luidde echter, de kust te verdedigen ... (Ik) vroeg ... hem, wat de
Duitsers hier zouden doen, indien zij geïsoleerd zouden blijven; de Geallieerden
zouden hen dan immers moeten aanvallen. Dat zou afhangen van de vraag of er
verder een autoriteit in Duitsland zou blijven. Men zou uiteraard gehoorzaam
aan die autoriteit blijven ... Pas wanneer er geen autoriteit meer zou zijn, zou
men vrij in zij n handelen zijn. Dan zouden vernietigingen kunnen worden
voorkomen' -

d.w.z.: dan zou Seyss-Inquart uit eigen bevoegdheid instructies kunnen
geven aan de Wehrmacht. De Reichskommissar zei ook nog dat er geen
gijzelaars meer zouden worden doodgeschoten, 'maar', verklaarde hij
voorts (aldus Hirschfelds mededelingen aan de Enquêtecommissie), 'over
capitulatie kan ik niet spreken; misschien kan ik nog méér doen, 'und
vielleicht u/erden wir den Zipfel des Mantels jassen' , 3 - hij had het Bismarck-
citaat onthouden.

Hirschfelds conclusies waren dat Seyss-Inquart wenste dat hij het oude
denkbeeld van een feitelijke neutralisering van de hongerprovincies naar

I A. Speer: Erinnerungen, p. 462. 2 Verslag van het gesprek door Hirschfeld: Enq.,
dl. V b, p. 556. 'Getuige H.M. Hirschfeld, a.v., dl. V c, p. 18.


