
DE VERTROUWENSMANNEN INGESCHAKELD

Eenmaal op straat, besloot van der Vlugt Schwebel op te zoeken met
wie hij in het kader van het IKB-werk veel contact had gehad. Hij wist
niet dat wat Louwes had gezegd en wat twee dagen eerder op verzoek
van de Vertrouwensmannen al naar Londen was geseind, op mededelin-
gen van Seyss-Inquart berustte, en werd dus volslagen verrast toen
Schwebel hem zei dat het de Reichskommissar was die een regeling
overwoog waarbij onmiddellijk grootscheepse hulp aan de hongerpro-
vincies kon worden verleend - Schwebel, een nerveuze, ietwat serviele
man, ging daarbij zover dat van der Vlugt de stellige indruk kreeg dat
Seyss-Inquart voornemens was, zelfstandig te capituleren. De eerste aan
wie van der Vlugt toen dacht, was kolonel Koot, met wie hij in verband
met zijn werk voor de groep-'Packard' enkele malen contact had gehad.
Hoe deze te bereiken? Hij wist dat mr. de Lint, de Haagse substituut-
officier van justitie, wel eens voor Koot in Den Haag optrad. Hem trachtte
hij aan de telefoon te krijgen. Mevrouw de Lint zei dat haar man op de
Haagse vestiging van de Rotterdamse Bank een bespreking had met ir.
den Hollander. Bij deze trof van der Vlugt evenwel niet alleen de Lint
aan maar ook Neher en wat deze laatste nu vernam, stelde de zaak
waarover de Vertrouwensmannen diezelfde ochtend overleg hadden
gepleegd, in een heel ander licht: niet alleen hoge Duitse militairen
begeerden een regeling maar ook Seyss-Inquart en deze laatste scheen te
denken over capitulatie! Van der Vlugt schreefter plekke een verslag van
Schwebels mededelingen 1 waarin hij o.m. opnam dat Schwebel

'meende dat wanneer Nederland geheel van Duitsland zou zijn afgesloten ... de
civiele zowel als de militaire autoriteiten onder bepaalde voorwaarden bereid
zouden zijn te capituleren ... Als voorwaarden werden genoemd:

1. reële berechting, resp. behandeling van de civiele en militaire autoriteiten;
2. geen aanslagen op de hogere civiele en militaire autoriteiten,
waarbij door hem werd opgemerkt dat een dergelijke capitulatie natuurlijk

zou worden bemoeilijkt wanneer inmiddels tussen de Duitse troepen en de
Geallieerden hier in West-Nederland de strijd zou zijn ontbrand.'

De voornaamste inhoud van dit verslag werd via een clandestiene
telefoonlijn onmiddellijk doorgegeven aan Koot (een koerierster van de
koeriersdienst 'Rolls Royce' nam bovendien de volledige tekst mee naar
Amsterdam) en Koot werd uitgenodigd, maandagochtend 9 april in Den
Haag overleg te komen plegen met het College van Vertrouwensmannen.

1 Tekst in Vm: Het Duitse aanbod, p. 1.


