BERAAD IN DEN HAAG

zijn, indien Shaef bereid zou zijn, een en ander te plooien binnen het
kader van de eis ‘unconditional survender'.’

Na deze bespreking zocht van der Vlugt opnieuw Schwebel op. Deze
gaf hem de waarborg dat hem tijdens het gesprek met Seyss-Inquart niets
zou gebeuren, gaf vervolgens dezelfde waarborg met betrekking tot de
gemachtigde van de Vertrouwensmannen, en van der Vlugt zei toen dat
dat jhr. Six zou zijn, ‘fiinfzig Jahre alt, Wirtschafter, Soln des bekannten
Professors Six aus Amsterdam’', noteerde Schwebel. Schwebel belde de
NSB-burgemeester van Rotterdam, Miiller, op, kreeg van deze te horen:
‘die Familie Six sei in Holland sehr angesehen, alle vier Sohne des Professors seien
charakterlich tadellose Leute 2, even gunstige inlichtingen verkreeg hij van’
Hirschfeld — hij verzocht daarna van der Vlugt, Six ’s middags aan hem
te komen voorstellen. Aldus geschiedde. Schwebel kon toen meedelen
dat het gesprek met Seyss-Inquart op de avond van de volgende dag, 12
april, in zijn, Schwebels, woning zou plaatsvinden; hij zou van der Vlugt
opbellen zodra Seyss-Inquart uit Apeldoorn was gearriveerd.

Die 12de april begon met een bericht dat ontsteltenis wekte bij allen
die van de tot dan gevoerde besprekingen op de hoogte waren: de
Canadezen hadden bij Brummen de IJssel overschreden in de richting
van Apeldoorn. Zou de Wehrmacht nu tot de boven alles gevreesde
massale inundaties in West-Nederland overgaan? De Vertrouwensman-
nen besloten, terstond één hunner naar het bevrijde Zuiden te zenden
om persoonlijk op militaire terughoudendheid aan te dringen. Hun keuze
viel op van der Gaag die al in januari door de Biesbos was gecrosst — deze
zou dan de komst van een tweede boodschapper kunnen aankondigen
die het resultaat van het met Seyss-Inquart gevoerde gesprek zou kunnen
meedelen. Van der Gaags vertrek kon evenwel niet zo vlug geregeld
worden en hij was nog in Den Haag toen van der Vlugt en Six er in de
avond van de 12de april met Seyss-Inquart spraken.

In de aanvang van het gesprek trachtte Seyss-Inquart zo te manoeu-
vreren dat de twee Nederlanders zouden beginnen, hém iets te verzoe-
ken. ‘Eerst’, aldus later Six, ‘drie kwartier over koetjes en kalfjes, toen:
‘Und jetzt, was mochten die Herren eigentlich?’ Zo begon het. Waarop wij
zeiden: ‘Wij wilden niets, u wilde wat.” Toen kwam hij over de brug.’?

Blijkens het na het gesprek door van der Vlugt en Six opgesteld

' Six’ vader, jhr. Jan Six, was dertig jaar lang (van 1896 tot 1926) hoogleraar in de
aesthetica en de kunstgeschiedenis geweest aan de Universiteit van Amsterdam; hij
was in 1926 overleden. 2 E A. Schwebel: Verslag (16 april 1945), Engq, dl. V b,
p. 557. * Getuige P. J. Six, av,, dl. V ¢, p. 279.
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