
GESPREK MET SEYSS-INQUART, 12 APRIL

het College van Vertrouwensmannen en van Koot naar het bevrijde
Zuiden zouden ondernemen, en met de afspraak dat wederzijds in het
Duits gestelde Aktennotizen van de gehouden bespreking zouden worden
opgesteld die aan Seyss-Inquart ter goedkeuring zouden worden voor-
gelegd; de afgezanten zouden die Aktennotizen dan kunnen meenemen.

Het opstellen en vergelijken van de Aktennotizen had op de volgende
dag, r3 april, nogal wat voeten in de aarde. 's Morgens spraken de
Vertrouwensmannen met van der Vlugt en Six. Het kwam er tot een fel
dispuut: de Vertrouwensmannen vonden dat van der Vlugt veel te ver
was gegaan met wat hij over Nederlands 'bemiddelende rol' had gezegd
en wensten niet dat die passage in de Aktennotiz zou voorkomen, van der
Vlugt dreigde zich geheel te zullen terugtrekken maar berustte tenslotte
in de schrapping. 's Middags hadden hij en Six twee gesprekken met
Seyss-Inquart en Schwebel, waarbij de grootste moeilijkheid bleek te
zijn dat Seyss-Inquart niet wenste dat uit de Aletennotiz die gemeenschap-
pelijk zou worden aanvaard (het 'N ederlandse' stuk), zou blijken dat hij
'mede namens de opperbevelhebber' had gesproken - wèl mocht worden
vermeld dat de bespreking de vorige avond met voorkennis van de
opperbevelhebber had plaatsgevonden en dat deze, als de Geallieerde
legers niet verder dan de Grebbelinie, wellicht de Hollandse Waterlinie
gingen, inundaties en andere vernielingen zou nalaten. De uiteindelijk
tot stand gekomen Aktennotiz 1 gaf verder nauwkeurig weer wat de vorige
avond was gezegd. Seyss-Inquart verklaarde zich mondeling accoord met
de inhoud - hij ondertekende het stuk niet.

Inmiddels had Koot op die r j de een telegram aan prins Bernhard
gezonden" waarin hij verslag had gedaan van het gesprek met Seyss-
Inquart op de rzde, 'van der Gaag vertrekt 13 april met protocol der
besprekingen' (het door van der Vlugt en Six opgesteld verslag). 'Acten-
notities volgen zodra door Rijkscommissaris als juist bevestigd. Geen
enkele toespeling per BBC of Radio Oranje.' De prins besloot de komst
van van der Gaag af te wachten en onmiddellijk Gerbrandy in te lichten
die zich in hotel 'Bos en Ven' te Oisterwijk bevond. Hem het telegram
sturend, schreef de prins er bij: 'Het is natuurlijk niet op mijn level ... Ik
heb onmiddellijk de koningin ... ingelicht ... Gaarne bericht, zo spoedig.
mogelijk, van uw reactie.' Een lang post scriptum volgde:

'Deze zaak kan voor West-Nederland, indien slecht behandeld, de ondergang

1 Tekst in VITI: Hel Duitse aanbod, p. 4-5 en Enq., dl. V b, p. 559-60. 2 Tekst in VITI:
Hel DI/ilse aanbod, p. 5.
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