
TWEE AFGEZANTEN NAAR HET ZUIDEN

van de Aktennotiz was toen in bewerking) bij Seyss-Inquart te vervoegen
die zich in het departementsgebouw van Buitenlandse Zaken bevond.
Beiden pakten hun flets (van der Gaag had er een met houten banden),
maar Neher reed eerst naar zijn onderduikadres om een koffertje op te
halen, zodat van der Gaag als eerste bij het departementsgebouw arri-
veerde. Hij, lid van de Raad van Verzet en van het College van Vertrou-
wensmannen, lid ook (tot de komst van Borghouts) van het Delta-
Centrum dat kolonel Koot bij zijn beleid had geadviseerd, zou er oog
in oog komen te staan met de man die vijf jaar lang de hoogste verant-
woordelijkheid had gedragen voor alle vormen van Duitse onderdruk-
king en vervolging! Hij was er geenszins gerust op dat de zaak goed zou
aflopen, 'met knikkende knieën', aldus zijn in '58 gedicteerd verslag, ging
hij het departementsgebouw binnen.'

Seyss-Inquart begon met de Geallieerden hevig te kritiseren die zijns
inziens hadden nagelaten, de bevolking in de hongerprovincies tijdig
hulp te bieden (hij had immers op het 'signaal' dat hij in december en
januari aan Hirschfeld had gegeven, geen reactie ontvangen), 'ich u/ünsche',
zei hij (zulks volgens een tweede verslag dat van der Gaag in '74 schreef"),
'dass Sie fü r mich nach der anderen Seite gehen um die Alllierten auf ihre Pfiicht
zu u/eisen, sofort für Essen und Brandstof! zu sorgen.' 'Wie sol! ich nach
England?' vroeg toen van der Gaag; 'Die KLM steht nicht zur Verfügung.'
'Als een dreun van het zwaarste kaliber' trof hem Seyss-Inquarts ant-
woord: 'Sie nehtnen genau denselben Weg, den Sie vcrher genom men haben um
nach England Zll kommen ... Wir wissen ganz genall u/ann und 11/0 Sie
gegangen und zurückgekommen sind' (uit welke bron de SD die kennis heeft
geput, is ons onbekend, wellicht was de SD ingelicht door zijn belang-
rijkste agent: Brinkman, leider van de RVV-groep in Den Haag). Van
der Gaag zei toen dat hij de volgende dag in het bevrijde Zuiden kon
zijn indien de Duitsers hem hielpen, zo spoedig mogelijk Gorinchem,
Werkendam of Sliedrecht te bereiken. Seyss-Inquart zei dat een Duitse
auto hem en Neher daarheen zou brengen. Van der Gaag stelde toen
enkele voorwaarden: dat hij zijn pistool zou mogen meenemen alsmede
het kapiteinsuniform dat hij in februari uit Engeland had meegebracht,
dat er de volgende dag een uur lang niet gepeild zou worden door de
Funkfahndung zodat hij zonder iemand in gevaar te brengen, bericht van
zijn veilige aankomst zou kunnen geven, en dat Neher en hij gescheiden
zouden crossen. Op dat laatste punt hadden zij overleg gepleegd: zij
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