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wilden voorkomen dat zij tijdens de crossing, d.w.z. op het laatste
moment, samen door de bezetter gearresteerd zouden worden en hadden
het volgende bedacht: van der Gaag zou in de nacht van de r jde op de
rade erossen door de Biesbos met hulp van de crosser van de groep-
'Albrecht' die hem in februari had geholpen en wiens adres hij kende.
In Noord-Brabant aangekomen, zou hij dan arrangeren dat bij Heusden
tussen I2 en 13 uur op de 14de een wapenstilstand in acht werd genomen
en Neher zou daar dan de Bergse Maas oversteken in een bootje dat een
witte vlag toonde.

Tegen inwilliging van die voorwaarden had Seyss-Inguart geen be-
zwaar. Hij zei nog aan het slot van het gesprek, 'dat de drie divisies die
de Geallieerden voor de strijd in West-Nederland gereed hadden staan'
(de drie van het 1st Canadian Corps) 'volmaakt nutteloos zouden zijn,
gezien de totale inundatie van dit gebied', en tenslotte, dat de bezetter
zich het recht voorbehield, 'een kleine waarschuwing te geven': 'de
inundatie van een beperkt gebied in West-Nederland.' 1

Van der Gaag ging het koffertje ophalen waarin zich zijn uniform en
pistool bevonden, en fletste vervolgens weer naar het departementsge-
bouw waar hij Schwebel en Neher ontmoette; ook aan deze laatste had
Seyss-Inguart mededeling gedaan van de mogelijke 'kleine waarschu-
wing'. Schwebel liet voor de twee Nederlanders Marschbefehle typen en
nam hen mee naar een grote open auto van het Reichskommissariat. In die
auto ('als het waar is dat blikken kunnen doden, dan zouden we', aldus
later van der Gaag, 'zelfs niet levend uit Den Haag zijn gekomen' 2)
werden de twee Nederlanders naar de Ortskommandantur in Gorinchem
gereden. Neher bleef daar overnachten, van der Gaag, aan wie een bootje
ter beschikking was gesteld, liet zich in een Duitse legerauto naar Slie-
drecht rijden om er zijn helper van de groep-'Albrecht' op te halen - de
man was afwezig (hij was in de vorige nacht naar het zuiden gecrosst) en
van der Gaag kwam tegenover een andere crosser te zitten die hem niet
kende. Aan deze moest hij vragen, met hem in een Wehrmacht-eixxo mee
te gaan teneinde als gids te fungeren bij een crossing met een door de
Wehrmacht iec beschikking gesteld bootje. De man, die begrijpelijkerwijs
uiterst achterdochtig reageerde, was pas tot medewerking bereid, toen
van der Gaag na een uur het geheim van zijn missie onthulde. Beiden
gingen toen in de Duitse auto naar de Duitse post aan de Merwede waar
het bootje lag, van der Gaag deed daar zijn uniform aan en de crossing
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