
REDDING UIT DE NOOD

Inmiddels had van der Gaag in Breda Gerbrandy ontmoet die in
Nijmegen telefonisch was gewaarschuwd. De minister-president besloot,
onmiddellijk naar Londen terug te keren; hij nam van der Gaag mee.

Londen

In de Engelse hoofdstad aangekomen, voerde Gerbrandy nog op diezelf-
de rade april (het was een zaterdag) een lang gesprek met van der Gaag,
waarin bleek dat hij er toe neigde, in te gaan op het aanbod dat in de
Aktennotiz was neergelegd, 'maar, zei Gerbrandy', aldus later van der
Gaag, 'ik zal een hele toer hebben, sommigen van mijn ambtgenoten te
overtuigen.' 1

Welke ambtgenoten Gerbrandy op die rade april heeft geraadpleegd,
weten wij niet - van Kleffens bevond zich in de Verenigde Staten waar
hij in San Francisco de internationale conferentie ter oprichting van de
Organisatie der Verenigde Naties moest gaan bijwonen, de Booy, Mi-
chiels en Tromp waren evenwel aanwezig en Gerbrandy heeft in elk geval
met deze drie, alsook met de koningin, overleg gepleegd. Zij waren het
met hem eens dat de zaak op de kortst mogelijke termijn aan Churchill
moest worden voorgelegd. Churchill bracht het weekeinde, als zo vaak,
in het buitenverblijf van de Engelse Prime Ministers, het landgoed 'Che-
quers', door. Gerbrandy liet vragen ofhij daar op zondag ontvangen kon
worden maar kreeg te horen dat dat onmogelijk was. Michiels belde toen
op zijn verzoek de Permanent Secretary van het Foreign Office, Sir Alexander
Cadogan, op en deze wist te bereiken dat Churchill zich alsnog bereid
verklaarde tot een bespreking met Gerbrandy op zondagmiddag, om vier
uur.

Bij die bespreking werd Gerbrandy vergezeld door zijn militaire
adviseur en secretaris, kapitein-luitenant ter zee J. F. W. Nuboer." Ook
Churchill was niet alleen; behalve twee secretarissen bevond zich bij hem
de premier van Zuid-Afrika, Field Marshal J. Smuts. De noodtoestand in
West-Nederland stond niet alleen Churchill maar vooralook Smuts
levendig voor ogen (het Engelse War Cabinet had, zonder dat de Neder-
landse regering dat wist, zes dagen eerder op voorstel van Smuts besloten,

1 ]. van der Gaag: 'Verslag', p. 14. 2 Nuboer had als secretaris de plaats ingenomen
van dr. ]. G. de Beus die door Buitenlandse Zaken naar Washington was overgeplaatst.


