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de Duitse regering via het Internationale Rode Kruis te benaderen opdat
de Rode Kruis-hulp aan de hongerprovincies belangrijk kon worden
uitgebreid), maar het denkbeeld dat Gerbrandy nu kwam voorleggen:
een overeenkomst met Duitsers teneinde grootscheepse inundaties te
voorkomen, sprak Churchill aanvankelijk niet in het minst aan. Hij 'nam',
aldus het door Nuboer opgestelde verslag, I

'aanvankelijk een zeer afwijzende houding aan tegen dit voorstel dat hij als
blackmail betitelde. Hij merkte op dat Seyss-Inquarr niet meer in een positie was
om voorwaarden te stellen, doch dat de Geallieerden in die positie verkeerden
en dat het juiste antwoord zou zijn, de Duitsers te waarschuwen, dat als zij tot
dergelijke vernielingen overgaan, zij allen zouden worden geplaatst op de lijst
van oorlogsmisdadigers.'

Op een kaart liet Churchill zich tonen waar de Grebbelinie liep alsook
welke delen van Nederland onder water zouden komen te staan als de
Duitsers vernielingen zouden uitvoeren die, aldus Smuts, de 'ondergang
van een geheel volk' zouden betekenen. Churchill

'mopperde enigszins over de door ons gevraagde beïnvloeding van de militaire
plannen. Montgomery zou nieuwe instructies moeten hebben' en die kon Chur-
chill niet aan Eisenhower doen toekomen zonder overeenstemming te hebben
bereikt met president Truman. Bovendien zouden de Russen die wijziging
moeten goedkeuren en de Russen waren reeds wantrouwend, nu de Duitsers
kennelijk al het mogelijke deden om de Russen tegen te houden terwijl zij de
Amerikanen steeds dieper in Duitsland toelieten .

... Gerbrandy lichtte nog eens toe dat wij niet anders vroegen dan een tijdelijke
staking van de opmars om de vijand gelegenheid te geven te capituleren zonder
vernielingen die Holland lange tijd onbewoonbaar zouden maken. Wij wilden
geen afwijking van ons politieke standpunt en bleven bij de opvatting dat de
vernielingen aanvaard moesten worden, als de Duitsers op den duur weigerden
zich over te geven .

... Churchill draaide langzamerhand bij, daar hij de opoffering van vier miljoen
Nederlanders toch ook wel een zeer zwaar offer achtte ... [Hij] eindigde met de
opmerking dat hij meer vóór dan tegen het voorstel was en zijn best zou doen,
het te verwezenlijken.'

Inderdaad, de volgende dag, 16 april, zond Churchill een lang telegram
aan de Engelse Foreign Secretary, Eden, die in Washington was - een

I Exemplaar in AOK, map 'Voorstel Seyss-Inquarr'. 'Het was Churchill dus on-
bekend dat Montgomery drie dagen eerder het bevel, de Wehrmacht in West-Neder-
land aan te vallen, had geannuleerd.
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