REDDING UIT DE NOOD

sitie te verkeren. Het Duitse kader van het bataljon kreeg opdracht, ca.
driehonderd man naar de vaste wal over te zetten om aan de strijd tegen
de Canadezen deel te nemen. De leiders van de samenzwering wisten
dat die driehonderd zo spoedig mogelijk naar de Canadezen zouden
overlopen en zij voorzagen dat dat tot scherpe represailles tegen de op
Texel achtergebleven Georgiérs zou leiden. Op 4 april besloten zij, hun
muiterij te vervroegen. In de nacht van s op 6 april zouden zij trachten,
de bij het bataljon ingedeelde Duitsers te vermoorden, waarna groepen
zouden worden uitgezonden van welke één zich meester moest maken
van de Duitse Kommandanturin Den Burg en van het bataljons-stafkwar-
tier dat ondergebracht was in de bij Den Burg gelegen versterkte villa
‘Texla’ (zie kaart XVII op pag. 1307) — andere groepen dienden de uit
militair oogpunt belangrijkste punten op het eiland te veroveren: de
noordelijke en de zuidelijke batterij kustgeschut (beide bemand met
militairen van de Kriegsmarine, zwaar versterkt en omgeven door mij-
nenvelden), het vliegveld Vlijt en de Duitse stellingen bij de haventjes
van QOude Schild en De Mok. De bedoeling was dat ook het Noordkau-
kasische bataljon bij Callantsoog zich tegen de Duitsers zou keren.'
Precies om één uur in de nacht van § op 6 april werd de muiterij
ingezet, ‘iedere Georgiér’, aldus van der Vlis, ‘wist nauwkeurig welke
Duitser hij voor zijn rekening moest nemen.’ 2 Ongeveer honderdtachtig
Duitsers werden vermoord maar enkelen wisten te ontkomen en een
Georgische aanval op de garage en werkplaats van de Fahrbereitschaff in
Den Burg mislukte, trouwens: de Georgiérs kregen niet het gehele dorp
in handen. De Kommandant van het bataljon die zich om één uur in het
Kasino in Den Burg had bevonden, vluchtte met een Duitse militaire arts
in zuidelijke richting en wist via De Mok, waar hij de Duitse bezetting
alarmeerde, de zuidelijke khstbatterij te bereiken; van de Duitsers die in
Den Burg uit de Kommandantur ontsnapten, maakte één alarm in Oude
Schild, waar de stellingen rond het haventje werden bezet; hier werd de
schipper van een van de veerboten naar Den Helder gedwongen, onmid-
dellijk naar die havenplaats uit te varen. Het haventje van Oude Schild
werd kort nadien door de Georgiérs veroverd, maar hun aanval op de
stellingen bij De Mok mislukte. Gealarmeerd waren ook de bezettingen
van de twee kustbatterijen — de Georgiérs hadden geen schijn van kans
om ze te veroveren en dat was voor hen des te noodlottiger omdat het

! De afspraken met dit bataljon zijn vermoedelijk niet duidelijk geweest, het is in
elk geval niet tot muiterij overgegaan. 2 J.A. van der Vlis: Tragedie op Texel, p. 28.
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