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daar geplaatste zware geschut sinds kort ook landinwaarts kon vuren en
heel Texel bestreek. Trouwens, ook het bij Den Helder geplaatste zware
Duitse kustgeschut kon punten op Texelonder vuur nemen.

Kelder werd in de vroege uren van de 6de april naar 'Texla' geroepen.
Hij sprak er met Loladze en liet op diens verzoek met spoed een
aanplakbiljet drukken waarin hij alle mannelijke Texelaars gelastte (wie
zijn bevel niet nakwam, zou gestraft worden) zich op 'Texla' aan te
melden. Omstreeks tweehonderd deden dat - vijftig van hen waren in
militaire dienst geweest en kregen nu wapens, munitie en handgranaten
uitgereikt. Nauwelijks was dat geschied of granaten van het Duitse
kustgeschut vielen vlak bij 'Texla' neer. Gevolg was dat binnen enkele
uren bijna alle gemobiliseerde Texelaars eigener beweging de wapens
neerlegden en onderdoken. Een aantal NSB'ers die men in de kelder
onder het raadhuis had opgesloten en die men, niet zonder moeite, tegen
de Georgiërs had beschermd (die wilden ze afmaken), werd vrijgelaten.
Al die tijd hadden zich Duitsers in het zuidelijk deel van Den Burg
kunnen handhaven. Hun Pahrbereitschaft trad er aggressief op: zij pakte
veertien mannelijke inwoners op die op een aanhangwagen naar De Mok
werden overgebracht - vier sprongen van de wagen en brachten zich in
veiligheid, de overige tien werden op De Mok doodgeschoten.

Al aan het einde van de ochtend van 6 april kwamen de eerste uit Den
Helder overgebrachte Duitse versterkingen: vierhonderd man marine-
troepen, in het haventje van De Mok aan. Den Burg werd in de middag
zwaar beschoten, ook uit Den Helder. Het haventje van Oude Schild
moest op de 7de door de Georgiërs prijsgegeven worden - nadien
konden de Duitsers ook daar versterkingen aan land brengen: een heel
legerbataljon, ruim voorzien van mortieren en licht geschut. Geleidelijk
aan werden de Georgiërs gedwongen, zich naar het noordelijk deel van
het eiland terug te trekken. Een week lang concentreerden de gevechten
zich op de Eierlandse polder waar de Georgiërs, hopend op Geallieerde
steun, het vliegveld Vlijt hardnekkig verdedigden - ook die polder moest
door de Georgiërs worden ontruimd. De laatsten die openlijk streden,
omstreeks honderdtien man, verschansten zich tenslotte in het op de
duinen gelegen bunkercomplex bij de vuurtoren aan het Eierlandse Gat
waaruit de Duitse bezetting zich naar de noordelijke batterij had terug-
getrokken. Bij die vuurtoren, met uitzicht op de Texelse polders, de
Noordzee, Vlieland en de Vliehors, ver, eindeloos ver van hun vaderland,
werd de laatste openlijke weerstand van de Georgiërs op 2I april gebro-
ken met pantserwagens, kanonnen en vlammenwerpers; de negen-en-
vijftig Georgiërs die er zich tenslotte overgaven (van de anderen waren
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