REDDING UIT DE NOOD

*

De berichten omtrent de op Texel ontbrande strijd die tot het bezette
westen des lands doordrongen, waren schaars en, zoals al uit het aange-
haalde telegram van Wastenecker bleek, vaak ook onjuist. In Den Haag
nam het Nationaal Comité van Verzet op 14 april in zijn ‘Mededelingen’
(gestencilde informatie die voor de illegale organisaties bestemd was) het
volgende op ‘aangaande de muiterij onder de Russische troepen’:

‘Op 4 april brak de muiterij uit, doordat de Russen de bevelvoerende officieren
ophingen. De BS sloten zich bij hen aan, waarna met de ‘zuivering’ der verkeerde
elementen op het eiland een aanvang gemaakt werd. Weldra hingen ook deze
aan de bomen (niet bepaald de juiste methode!). Op 6 april werd vanuit Den
Helder een landing ondernomen die afgeslagen werd, waarbij zij vele doden
verloren ... Op ¢ april werd door de Duitsers wederom een landingspoging
ondernomen, waarbij echter een vijftal Engelse motortorpedoboten ter assistentie
van de [Georgische] troepen op Texel gesignaleerd werd.”!

Drie dagen na dit bericht, op 17 april, stond in de Amsterdamse editie
van het VIN-Nieuws te lezen dat de Georgiérs heel Texel in handen
hadden gekregen, maar dat vervolgens een grote Duitse strijdmacht ‘de
Mongolen’ had teruggedreven naar De Cocksdorp.® In gelijke geest
schreef Trouw, dat het ook over ‘Mongoolse soldaten’ had.> De Waarheid
meldde op 26 april dat twaalfhonderd Georgiérs eerst heel Texel hadden
kunnen veroveren, mede dank zij ‘de steun van Duitsers en vooral van
moedige Nederlandse jongens, leden van de Nederlandse Binnenlandse
Strijdkrachten’, doch dat de strijd tenslotte volledig in het voordeel van
de Duitsers was beslecht: ‘talloze Georgiérs waren gesneuveld, de ande-
ren allen door de Duitsers om het leven gebracht.”*

Wat drong van dit alles tot Den Haag door? Vermoedelijk niet veel.
Daar zond Spitzen, de door de Vertrouwensmannen aangewezen secre-
taris-generaal van Waterstaat, op 22 april een notitie aan Hirschfeld

aangekomen, zodat hij pas na enkele uren, in aanwezigheid van de prins en mevrouw
Jones, door Eisenhower kon worden ontvangen.

Voor besprekingen over de voedselhulp aan de hongerprovincies en over Seyss-
Inquarts wapenstilstandsaanbod bevond zich toen ook Gerbrandy in Reims. Toen hij
naar Londen terugvloog, nam hij Tazelaar mee.

' NC: ‘Mededelingen’, 14 april 1945 (NC, 62a). 2 VN-Niewws(Amsterdam), 106 (17
april 1945). * Trouw (1945), 6 (midden april 1045). * De Waarheid, 26 april 1945.
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