
REDDING UIT DE NOOD

Dit telegram werd op verzoek van de Vertrouwensmannen op 16 april
door van der Vlugt aan Schwebel ter kennis gebracht; diezelfde dag deed
Schwebel aan van der Vlugt weten dat Seyss-Inquart opdracht had gege-
ven, voortaan executies na te laten, behoudens 'besonders krasse Fälle'.'
Wat waren dat? In hun vergadering van de 17de stelden de Vertrouwens-
mannen vast, 'dat dit', aldus le Poole's verslag, 'alleen het geval kan
betreffen dat de dader van een aanslag op een Duitse autoriteit wordt
gegrepen en berecht. Enige straf bij wijze van politiemaatregel is in ieder
geval ten enenmale ontoelaatbaar' 2 - van der Vlugt kreeg op de r-xle
opdracht, die interpretatie aan Schwebel mee te delen.

Zo scheen alles zich in de goede richting te ontwikkelen, maar neen:
diezelfde dag werd 's middags om twaalf uur de IJsselmeerdijk van de
Wieringermeerpolder op twee punten door de Wehrmacht vernield zodat
de gehele ca. 20000 ha grote polder begon vol te lopen.

*

De achtergronden van het Duitse besluit om de Wieringermeer te inun-
deren zijn niet geheel duidelijk. Was hier sprake van de 'kleine waar-
schuwing' waarvan Seyss-Inquart vier dagen eerder gerept had in zijn
gesprekken met van der Gaag en Neher? Vermoedelijk niet. De bezetter
had in zijn perspectief namelijk goede gronden om de polder onder water
te zetten.

Gelijk eerder betoogd, was de inundatie van West-Nederland ten dele
afhankelijk van de hoge waterstand op het Ijsselmeer - voor het hoog-
houden van het peil diende de Welurnacht de beschikking te houden over
de spuisluizen bij Den Oever. De Wieringermeer nu leende zich bij
uitstek voor luchtlandingen, en inderdaad: er was door de Noordhol-
landse BS een plan opgesteld om zich op het geschikte moment met steun
van in de Wieringermeer gedropte Geallieerde luchtlandingstroepen van
het sluizencomplex bij Den Oever meester te maken, en dat voornemen
was aan Londen kenbaar gemaakt. Of het ook aan de bezetter bekend
was, weten wij niet, maar één blik op de kaart was voor Blaskowitz
voldoende om te beseffen dat hij, wilde hij het genoemde sluizencom-
plex in handen houden, een militair gebruik van de Wieringermeer

1 Brief, 16 april 1945, van E. A. Schwebel aan A. J. Th. van der Vlugt, a.v., p. 13. 2 J.
Ie Poole: 'Verslag', p. 8.


