
INUNDATIE VAN DE WIERINGERMEER

diende te voorkomen. Hij heeft terzake overleg gepleegd met Seyss-
Inquart en deze laatste is met de inundatie van de Wieringermeer accoord
gegaan. Had de Wehrmacht de polder dan niet onder enkele decimeters
water kunnen zetten? Zeer zeker. Dat was mogelijk geweest door de
sluizen te openen via welke de boezem van de polder in verbinding stond
met het Ijsselmeer en de Waddenzee, en vervolgens de keringen te
openen tussen de boezem en de poldersloten. Wat de Wehrmacht deed,
was heel iets anders: de IJsselmeerdijk werd vernield, zodat de gehele
polder onder meer dan vier meter water kwam te staan met als gevolg
dat vrijwel alle opstallen onherstelbaar werden beschadigd.

Die vernieling werd uitgevoerd onder dekking van een heel Duits
bataljon - de Noordhollandse BS'ers die wisten dat de polder groot
gevaar liep en van wie stoottroepen ter sterkte van enkele honderden
geconcentreerd waren om het betrokken Sprengkommando uit te schake-
len, waren niet bij machte de vernieling te voorkomen.'

I Twee BS'ers waren er in geslaagd, opgenomen te worden in de groep dwangarbei-
ders (een groot deel daarvan was in Schagen bij een razzia opgepakt) die onder streng
Duits toezicht op twee punten in de IJsselmeerdijk grote gaten moesten graven en in
die gaten putten metselen waarin de explosieven (onontplofte Engelse en Amerikaanse
vliegtuigbommen) werden geplaatst. Die BS'ers hadden omtrent de voortgang der
werkzaamheden de in de polder ondergebrachte stoottroepen van de BS kunnen
inlichten. Sommige leden van die stoottroepen, in hoofdzaak oud-KP'ers, wilden al
vóór de 17de ingrijpen, anderen meenden dat een bevel van overste Wastenecker, de
commandant van de BS in Noord-Holland Noord, moest worden afgewacht. Dat
bevel kwam niet; Wasteneekers opvatting was dat de Wehrmacht in de Kop van
Noord-Holland veel te sterk was om zonder Geallieerde steun (en die was niet
toegezegd) met blijvend succes op te treden. Het is overigens onduidelijk waarom
Geallieerde jagers niet systematisch getracht hebben, met beschietingen (deze waren
aangevraagd) het ondermijnen van de dijk te vertragen.

Eind februari waren in de polder richtlijnen voor een eventuele evacuatie bekend-
gemaakt; die golden nog in april. Op de 17de, 's morgens om vier UL1f, deed de
Wehrmacht aan de Nederlandse autoriteiten weten dat het onder water zetten om
twaalf uur zou beginnen. De ca. negenduizend bewoners van de polder, onder hen
ca. tweeduizend onderduikers, werden in het begin of in de loop van de ochtend
gewaarschuwd. Met de evacuatie-richtlijnen hielden zij geen rekening - ieder zocht
op eigen gelegenheid een goed heenkomen, de meesten, niet voorziende dat het water
zo hoog zou komen te staan, pas in de loop van de middag. Boeren konden over het
algemeen hun roerend bezit, het vee inbegrepen, in veiligheid brengen doordat zij
over transportmiddelen beschikten, maar wie die niet hadden, moesten veel achter-
laten. Dat werd dan wel op de bovenverdiepingen gestouwd, maar het meeste daarvan
ging verloren toen een storm op 19 april hoge golven deed ontstaan die veel huizen
deden instorten.

Allen die wegtrokken, werden bij de weinige uitgangen van de polder door
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