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Op IS april vernamen de Vertrouwensmannen en Koot wat met de
Wieringermeer was geschied. Zij vroegen zich af of dat gebeuren niet de
bodem had weggetrokken onder hun poging, een regeling met Seyss-
Inquart te doen treffen. Moest die poging als definitief mislukt worden
beschouwd en het risico van een onderwaterzetting van bijna heel
West-Nederland aanvaard? Neen, dat leek te ver te gaan. Wel was de
twijfel aan de goede trouw van Seyss-Inquart zozeer gegroeid dat Koot
op die rSde met instemming van de Vertrouwensmannen de regering
telegrafisch verzocht, alsnog te bereiken dat alle punten welke voor de
Welirmacht in verband met de inundatie van West-Nederland van belang
waren, binnen een etmaal, althans tijdig, al of niet uit de lucht (dat zou,
had men daartoe besloten, slechts uit de lucht mogelijk zijn geweest)
veroverd zouden worden. De Vertrouwensmannen en Koot lieten voorts
op de rede door van der Vlugt een scherp protest aan Schwebel over-
handigen, niet alleen tegen het vernielen van de dijk van de Wieringer-
meer maar ook tegen het feit dat nu toch weer, n1. op de r yde, in het
ressort van Lages vier-en-dertig uit Amsterdamse gevangenissen opge-
haalde Todeskandidaten waren gefusilleerd: tien in Amsterdam (de achter-
grond van die represaille is ons onbekend), vier-en-twintig in Wormer-
veer wegens sabotage aan de spoorlijn naar Alkmaar.' Ten aanzien van
die gefusilleerden kon van der Vlugt in zijn brief verzekeren dat zij niet

Landwachters gecontroleerd; talrijke onderduikers werden daarbij gearresteerd als-
mede enkele tientallen illegale werkers van wie negen-en-twintig door de bezetter
werden doodgeschoten.

De bewoners van de Wieringermeerpolder werden niet te ver van de polder
ondergebracht, velen in primitieve behuizingen als stallen en kippenhokken. Van
Medemblik uit waar een Centrale Commissie Wieringermeer werd opgericht, kwa-
men spoedig pogingen op gang om met vletten en met de Medemblikse reddingboot
zoveel mogelijk achtergelaten eigendommen op te halen - leden van de stoottroepen
slaagden er in, een dee! van de achtergelaten wapens in veiligheid te brengen. Anderen
waren er, Duitsers en Nederlanders, die met allerlei schuiten in de polder op roof
uitgingen.

I De Vertrouwensmannen en Koot vernamen niet dat op die r yde april bovendien
nog twintig Todeskandidaten waren doodgeschoten in St. Pancras (bij Alkmaar) wegens
sabotage aan de spoorweg naar Den Helder. Ook het fusilleren van de negen-en-
twintig illegale werkers die bij het verlaten van de Wieringermeer waren gearresteerd,
drong niet tot de Vertrouwensmannen en Koot door.
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